EKONOMİ KIBRIS 
PRESTİGE 


KKTC'NİN TEK EKONOMİ VE iŞ LL ODEYASI DERGİSİ 


Yaz OCAK 2018 - YIL:5 : 49 - FİYAT: 10 TL 


ARMAR'DA ÖNCELİK 
«6 KURUMSALLIK VE 
DIŞA AÇILIM 


TEKNOGOLD'DA 
> HEDEF 8 MAĞAZA 


& kiepis 5 LEZZETLERİNİ 
“BİR ARAYA GETİRİYOR 


NOVABANK'TAN PROJE FİNANSMANI HAMLESİ 


AKACAN HOLDİNG'den yine çok kazandıracak 
muhteşem bir proje: 


AKACAN KENT 
FEO PREMİUM 


2s, AKACAN 
<3» HOLDİNG 


LL 


Akacan Kent 
Feo Premium 


3 BLOK 162 DAİREDEN OLUŞAN MUHTEŞEM BİR PROJE 


- Girne şehir merkezinde - Eşsiz deniz ve dağ manzarası 

- Kıbrıs'ın en büyük spor salonu - Jakuzili teraslar 

- Kapalı / Açık yüzme havuzu - Kapalı park alani 

- Üniversitelere yakınlık - Hastaneye yakın konum 

- Spa & Wellness - Güvenlik girişi 

Satış Ofisi Telefon Girne Merkez , 
490 533 876 41 41 490533 872 7070 4903928161061 FEO Elegance yanı. Zeytinlik / GİRNE 


ZAN KENİ bir AKACAN 


“Sağlam ve kaliteli işçiliği ile yüzlerce aileyi yepyani-yaşam< 
alanlarNile buluşturan M.-Hacı Ali İnşaat, estetikten ödün vermeyen 
böhçe düzenlemeleri, iç mökan tasarımları ve detaylara 
önem veren işçiliği ile size layık yuvalar sunmaya devam ediyor... 

N Küçük ama çok önemli farkları 
yakındangörmeniz için sizi satış ofisimize bekliyoruz!... 


CERDITWEST 
BANK'TAN 
İTHALATÇI KREDİSİ 


NE 
NEREDE DE 


NE KADAR? 


YENİ 2018 JAGUAR E-PACE on 
BORUSAN OTO KIBRIS'TA! RCA 


THE ART OF PERFORMANCE 475 €'DAN BAŞLAYAN 
AYLIK TAKSİTLERLE! 


JAGUAR E-PACE 


2.0150 PS Dizel 
* Taksit seçeneği 60 ay vade için hesaplanmıştır. 


BORUSAN OTO KIBRIS 


Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 21 Lefkoşa Tel: 22 52 722 
Jaguar-kktc.com 


MYAZ 


Medya Grubu 


EKONOMİ KIBRIS PRESTİGE 


İmtiyaz Sahibi: 
AYAZ MEDYA GRUBU 


Genel Yayın Yönetmeni: 
ATIL AYAZ 
Reklam ve İletişim Koordinatörü 
ÖZGE YAVUZ AYAZ 


Reklam Sorumlusu 
Selvi AYDIN 


Sayfa Editörü 
BUKET EREN -ŞERİFE GÜLER 
İçerik Yöneticisi 
Ayça YILDIZ 


Sosyal Medya ve Seyahat: 
ATAK AYAZ 


Görsel Yönetmen: 
DEMET ÖZGE AYKAN 
(DOA) 


Grafik - Tasarım 
AYAZ MEDYA CREATİVE 


Hukuk Danışmanı: 
AVUKAT ÖZLEM ALP 


Muhasebe ve Finans: 
ANIL YILMAZ 


Web Tasarım ve Teknik Destek: 
CITY COLOURS 


İletişim Bilgileri: 


KKTC 
16. Şht. Aziz Güner Sok. Kumsal/Lefkoşa 
TÜRKİYE 
Perla Vista Residence&Ofis 
Kat:8 No:73 Beykent/Beylikdüzü - İSTANBUL 


Reklam ve Abonelik İçin: 
0533 850 3804 


0 533 850 3805 


Mail Adresi: 
abone(Ddekonomikibris.com 


EĞER SİZİ ARAYAN 
BANKANIZSA 
ŞIFRE, HESAP v:- 
KARTBİLGiLERİNİZİ 
SOYLE YIN ven 
TUŞLAYIN 
DEMEZ. 

© #DikkatliOlPaylaşma 


www.emtancons.com 
*90 392 815 47 437 *90 392 815 3745 
Mete Adanır Caddesi, Emtan 2 Apt. No:3 Girne / KKTC 


LÜKS ONUN DOĞASINDA VAR.... 


Kuzey Kıbrıs'ın turizm başkenti olan Girne'nin batısında dağ ve denizin birleştiği 
noktada, sakinliği ve kolay ulaşımı ile dikkat çeken bölgesi, Alsancak'ta yer alan 
"EMTAN GREEN PARK' projesi, yakın çevresinde bulunan Girne Amerikan 
Üniversitesi ve Merit Oteller bölgesine 5 dakikada, Girne merkeze 10 dakikada 
ulaşılabiliyor. 

EMTAN GREEN PARK, Girne bölgesinin en gözde plajlarından olan Escape 
Plajına (Yavuz Çıkartma Plajı) ve Özgürlük Milli Parkının hemen yanı başında, 
yürüyüş mesafesinde yer almaktadır. Özgürlük Milli Parkı 180 dönümlük alana 
kurulan, yürüyüş yolları, dinlenme mekanları ve sosyal aktivite alanları ile, yeşil 
ve mavinin kesiştiği noktada muhteşem bir doğa parkıdır. 

EMTAN GREEN PARK'TA KEYFİNİZ YERİNDE... 

Akılcı, modern ve şık mimari yapısı ile şehrin gürültüsünden, karmaşasından 
uzakta olacağınız ve kaliteli yaşamın keyfini çıkaracağınız bir Dünya. Göz alıcı 
peyzaj düzenlemesi ile sizi keyif dolu bir yaşama çağırıyor. Kendinizi huzur verici 
mavinin ve doğanın yeşilinin eşlik ettiği bir ortamda bulacaksınız. 


TÜM HAYALLERİNİZE YETECEK BİR PROJE... 


EMTAN GREEN PARK, hayallerinizdeki yaşamı buraya taşıyabilmeniz için 
tasarlandı. Doğayı, denizi ve şehrin dinamik karakterini merkezine alan bu proje; 
40 adet 241 Lüks daire seçenekleri ve tüm sosyal alanları ile ihtiyacınız olan ne 
varsa size oraya götürüyor. 

Yatay Mimari ile tasarlanan projemiz 2 katlı 8 bloktan ve 40 adet 241 Lüks 
daireden oluşmaktadır. Her blokta zemin katta 3 daire, 1.Katta 2 daire olmak 
üzere toplamda 5 adet daire vardır. 

Zemin kattaki dairelerin her birinde kendilerine ait teras alanları ve özel 
bahçeleri bulunmaktadır, 1,Katta yer alan dairelerin deniz ve dağ manzaralı geniş 
terasları ile panoramik muhteşem manzaraya sahip çatı terasları siz seçkin 
misafirlerini bekliyor. 


AYRICALIKLARLA TANIŞIN... 


Açık yüzme havuzu ve çocuk havuzları (400 m2) 
&Peyzaj düzenlemesi 
B7/24 Güvenlik 
Bariyer Sistemi 
& Çevrede CCTV Güvenlik Kameraları 
BiP renkli ve görüntülü İnterkom Sistemi 
Jeneratör Sistemi 
Biter blok için Merkezi Uydu Sistemi 
Gker blok için DATA linternet) Altyapısı 
&Multi-Split DC-Inverter Klima Sistemi 


Â 
EMTAN 


GREEN PARK 


YEŞİL ve MAVININ 
BULUŞTUĞU ADRES 


EmtanConstruction Ltd. 


Atıl AYAZ 
Genel Yayın Yönetmeni 


Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar. Zorlu ve hareketli geçen 201 7'nin ardından, 2018'i karşılıyoruz 
yeni umutlarla. 


Öncelikle hepinize iyi bir yıl olması dileğiyle. 


Kıbrıs'ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekonomi Kıbrıs Prestige Ocak sayısında, özel bir içerik 
hazırladık sizler için. 


2017'nin fotoğrafını çektik, 2018 beklentilerini aldık iş dünyasından. 


Geçen yıl da benzer bir çalışma hazırlamıştık. Onunla kıyaslayınca, bu yıl için iş insanlarının 
daha umutlu ve motive olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bu da gösteriyor ki, belirsizlikler ve 
krizler iş dünyasının bağışıklığını güçlendiriyor her defasında. Ve daha zor şartlarla bile çok daha 
rahat mücadele etmeyi başarıyorlar her geçen gün. 2018 de bunun bir örneği olacak gibi. 

Bazı firmalar için öncelik kurumsal yapıyı güçlendirmek, bazıları için ürün çeşitliliğini arttırıp yeni 
hedef kitlelere ulaşmak. Hepsinin ayrı bir yol haritası var hedefleri için. 


Fakat genel olarak parola yatırım diyebiliriz 2018 adına, bu da heyecanlandırıyor herkesi. 
Gelelim diğer başlıklara... Bankacılık sektörü ile inşaat sektörü arasında işbirlikleri artıyor. 
Yeni projeler var bankalarla anlaşan. Hem müteahhit, hem de konut sahibi olacaklar için güzel 
gelişmeler bunlar. 


Kıbrıs'ın lezzet durağı Niazi's de yeni bir yatırım hazırlığında. Bu kez Kıbrıs lezzetlerini dünyaya 
açmayı planlıyor firma. 


Yatırım haberleri, röportajlar ve iş dünyasından haberlerle Ekonomi Kıbrıs Prestige Ocak sayısı 
hazır. 


Tekrar iyi seneler olsun, iyi okumalar. 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTİGE 


Me 
“Zamanı 


GoldenTulipNicosia.com 


EKONOMİ KIBRIS 


ENDEKSİ 


2017 ÖZETİ: DÖVİZ VE SEÇİM 
2018 BEKLENTİSİ: YENİ YATIRIM-PROJELERİ 


Döviz kurunda dalgalanma, belirsizlikler, tartışmalar, seçim 
telaşı darken yoğun ve yorucu bir yıl oldu 2017. Neyse ki 
bitti. 2018ile birlikte yeni bir sayfa açılıyor ekonomi ve iş 


dünyası için. 
KKTC 


Döviz Krizi 


KKTC ekonomisi için 2017 deyince en 
çok konuşulan başlıklardan biriydi döviz 
krizi. Yükseldikçe yükseldi, yeni rekorlar 
kırdı. Özellikle sterlin kurundaki artış, 
ülkede endişeyle izlendi. Çünkü hemen 
hemen herkesin sterlin ile bir bağı var. O 
yüzden etkisi büyük oluyor. 

Son ayda ise düşüş oldu kurlarda. Yeni 
rekor tahminlerine en azından şimdilik 
ulaşılamadı. 


Fakat 2018 için de dövizdeki belirsizlik 
dikkatlice izlenmesi gerekenlerden... 


Üniversite Yatırımları 


Yeni üniversiteler açıldı, 100 bin öğrenci 
hedefi aşıldı. KKTC ekonomisinin 
lokomotif sektörlerinden yüksek öğretim 
hızla gelişiyor. Ülkeye yeni üniversite 
yatırımları geliyor hızla. 


İzin başvuruları da onaylanırsa, 35'in 
üzerine çıkacak ülkede faaliyet gösteren 
üniversite sayısı. 


100 bin sonrası yeni hedef 150 bin 
öğrenciye ulaşmak. 


Sayıyla birlikte, kalitenin artması da 
hedefleniyor eğitimde. 


e endeks 


özeti geçelim... 


Konut Projeleri 


2017'nin hızla gelişen sektörlerinden biri 
de konut projeleri. Bir yıl içinde birçok 
firma, birçok marka, birçok proje eklendi 
gayrimenkul sektörüne. 

Projeler çeşitleniyör, fakat konut 
fiyatlarında yükseliş hakim Yine. Hızla 
artıyor fiyatlar. 


Bu artışa karşı, vatandaşa kolaylık 
sağlayan ise bankalarla yapılan proje 
anlaşmaları. 


Özellikle İş Bankası ile başlayan 
işbirlikleri, yerel bankaların desteğiyle de 
sürüyor. 

Çözüm Süreci 

2017'nin umutsuz noktalanan, sonra da 
pek gündem olmayan konusu ise Kıbrıs 
sorunu... Tüm çabalara rağmen bu yıl da 
beklenen çözüme ulaşılamadı. 


Öyle olunca heyecanını yitirdi gibi bu 
başlık. 


Şu sıralar tartışmalar, hatta seçim 
meydanlarında bile çözümün adı pek 
anılmıyor. 


Yeni umutlar, yatırım planları var. Detayları derginin 
içeriğinde paylaşacağız sizinle. Bu köşede ise hızlı bir 2017 


Seçim 
Tartışmaları 


Yılın son çeyreğine damgasını, 
vuran hiç şüphesiz ergen 
genel seçimlerdi. Seçimin 
ilanıyla birlikte, siyasiler 
sahaya çıktı. Vaatler, 
tartışmalar, mitingler... 


Seçimlerde öne çıkan başlıklar 
ise daha çok ekonomi üzerine. 
Partiler yatırım projeleri ve 
ekonomi hamleleriyle seçmeni 
ikna etme çabasında. 


TÜRKİYE 


Türkiye için kritik bir yıldı 2017. 
Parlamenter sistemden, başkanlık 
sistemine geçişin ilk adımı atıldı. 16 
Nisan Referandumu ile halk başkanlık 
sistemini istedi. 


2019 yılında yapılacak seçimle birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti için resmi'olarak 
başkanlık sistemi başlayacak. 

İşte o da iktidar ve muhalefet partileri 
arasında yeni gerilimin sebeplerinden biri. 


Yine Türkiye adına 2017'de en çok 
konuşulan isimlerden biri İranlı iş adamı 
— Reza Zarrab oldu. ABD'de tutuklanan 
Zerrab'ın itirafçı olarak anlattıkları, dünya 
gündeminde çok konuşuldu. 


Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan 
Atilla'nın sanık kürsüsünde oturduğu dava 
çok yakından takip edildi. 

Davada Zarrab'ın “rüşvet verdim' sözleri 
de, sosyal medyanın en çok paylaşılanları 
arasındaydı. 


Hiç şüphesiz ekonomi 
adına dünyanın en çok 
konuşulan başlıklarından 
biri kripto paralar, özellikle 
de bu kategorinin yıldızı 
Bitcoin. 


Bitcoin anlaşılamayan ve 
kontrol edilemeyen bir 
şekilde değer kazanıyor. 1 
doların altında başladığı 
yolculukta, 20 bin doları 
zorladı bir ara. 


2017'de yatırımcısına en 
çok kazandıran yatırım 
araçlarından biri oldu. 
2018 için daha yüksek 
hedefler var. İlk beklenti 40 
bin dolar. 


DÜNYA 


Arap Anlaşmazlığı | 


Arap ülkeleri arasında anlaşmazlık ve 
gerilim sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan, İran, Yemen, Lübnan 
ve Filistin... Bu güzergahta tansiyon çok 
yüksek geçti yıl boyunca. 


Yılın sonunda ise once İsrail'in Kudüsü 
başkent ilan etmesi, sonra da İran'da 
başlayan ayaklanma öne çıktı. Yani 2017 
ortadoğu bölgesi için tansiyonu yüksek, 
gerilimi bol bir yıl oldu. 


Tüm bu başlıkları okuyunca, 2017 zor bir yıldı aslında. Özellikle de Türkiye'de Reina Katliamı ile 
başlayan yıl, ekonomik çalkantılarla sona eriyor. 2018 için de ekonomi adına olumsuz bir tablo 
beklentisi hakim. KKTC için ise seçimlerin sonucu belirleyici olacak ilk çeyrekte. 


Dünya gündemine bakınca da İran'a yönelik operasyonun nasıl bir sonuç vereceği, Büyük Ortadoğu 
Projesi için ABD'nin atacağı hamleler endişeyle izleniyor. 


LİMASOL BANK'TAN 
“PROAKTİF LİDER OLMAK” 


Limasol Bankası “Proaktif Lider Olmak” 
konulu eğitimini tamamladı. 

Limasol Bankası Birim ve Şube 
Müdürleri, Sorumluları, Müdür 
Yardımcıları ve Üst Düzeyin katılım 
gösterdiği “Lider Olmak” konulu 

2017 yılının son hizmet içi eğitimini 
tamamladı. 


Eğitimde üç alan teorisi ve liderlik 
çeşitleri incelenerek oluşturulan 
çalışmada yetki, sorumluluk ve takım 
ruhu konuları incelendi 


Limasol Bankası Genel Müdürlük 
Kültür Salonunda yeralan eğitimde 
liderlik kavramının çalışma ortamına 
nasıl yansıması gerektiğine ilişkin 
başlıklar örneklerle ve grup çalışması 
ile ele alındı. Eğitmen İdil Şeytanoğlu, 
farklı gruplarla ayrı iki eğitimde verimli 
bir çalışma yapıldığını vurguladı 
Limasol Bankacılık Akademisi (Limasol 
Banking Academy) eğitim programı 
kapsamında pek çok kurum içi eğitim 
düzenlenmekte olduğunu belirten 
Limasol Bankası Genel Müdürü 
İlkin Yoğurtçuoğlu “Bankamızın en 
önemli kaynağı olarak kabul ettiğimiz 
çalışanlarımıza yönelik olarak, 2017 
yılı içinde 40'ın üzerinde hizmet içi 
eğitim düzenlendi. Bu eğitimlerde 
temel bankacılık konuları yanı sıra, 
kişisel gelişim, kriz yönetimi, stresle 
başa çıkma yolları, ekip ruhu ve ekip 
ışması programları ile personel 
eğitimlerine önümüzdeki dönemlerde 
de devam edilecektir” dedi. 


Creditwest Bank'ın ithalatçılara 


özel hazırlanan Spot Stok kredi 

G a 
kampanyası ile, satış amaçlı $ 4 
yurt içi ve/veya yurt dışından J ii) 
mal/stok/ürün getiren firmalar ks 


kullanabilecek. 


Bankanın mevcut ya da yeni 
müşterileri için geçerli olan 
kredi kampanyası,anında onay 
ile ithalat yapan firmaların tüm 
mal/stok/ürün alımlarında yardımcı oluyor. 


6 ay sonra ödemeli vade imkanı sunulan kredide üst limit 100 bin 
TL 


İstenen Bilgi ve Belgeler: 

Şahıslar için kimlik kartı, 

Şirketler için onay belgesi ve direktörlerin kimlik kartı 

Resmi gelir belgesi (Onaylı bilanço, gelir tablosu veya vergi 
yükümlülük belgesi) 

Şahıslar için onaylı ikametgah belgesi veya son 2 aya ait elektrik/su 
faturası 

Başvurunuzun işleme alınabilmesi için K.K.T.C'de ikamet etmeniz 
gerekmektedir 


Near East Bank, toplumsal 
sosyal sorumluluğa verdiği 
özel önem çerçevesinde 
çocukların da iyi koşullarda 
eğitim alabilmelerine katkı 
koymak amacıyla Gelibolu 
İlkokulu'na klima, Karşıyaka 
İlkokulu'na 6 adet beyaz tahta 
bağışında bulundu. 


Birçok ihtiyaçlı okulumuza yardım eli uzatan Near East Bank, 

yılı tamamlamadan en kıdemli okullarımız arasında yer alan 
Gelibolu İlkokulu ve Karşıyaka İlkokulu'na el uzatarak eksikliklerin 
tamamlanmasına destek oldu. 


Ayrıca, çocuklara bugünden tasarruf alışkanlığı ve birikim bilinci 
edindirip, sahip olduklarının değerini bilen nesillerin yetişmesi için 
Near East Bank Birikimli Gülücük Hesabı kumbaraları dağıtıldı. 


mhaberler 


KIBRIS TÜRK SANAYİ 
ODASI'NDA 
SÜRPRİZ DEĞİŞİM 


CYPRUSTURKISH NE 


Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlü 
odalarından Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası'ndan sürpriz bir değişim haberi 
geldi 


KTSO 2017 Mayıs ayında yaptığı 31 
Olağan Genel Kurul sonrası oluşan yeni 
yönetim kurulu Oda Başkanlığına oy 
birliğiyle Mustafa Kaymak'ı seçmişti 
Ekonomi Kıbrıs Prestige dergisine de 
konuk olan Kaymak, projelerinden 
bahsetmişti. 


Fakat görev süresi kısa sürdü. 7 ay 
boyunca bu görevi yürüten Mustafa 
Kaymak, yurt içinde ve yurt dışındaki 
yatırımları nedeniyle artan yoğunluktan 
dolayı başkanlıktan ayrılma kararı aldı. 


Mustafa Kaymak bu görevini, yönetim 
kurulu toplantısında oy birliğiyle alınan 
karar sonrası Candan Avunduk'a 
devretti. Mustafa Kaymak görevine 
yönetim kurulu üyesi olarak devam 
ediyor. 


Candan Avunduk'tan boşalan As 
Başkanlık görevine Atilla Süren, Atilla 
Süren'den boşalan Yönetim Kurulu 
Sekreterliği görevine ise, Taner Yolcu oy 
birliğiyle seçildi. 


KKTC iş dünyası için 7 
Ocak'taki erken genel seçim 
sonrası bir seçim daha var. O 
da Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
genel kurulu. Yeni başkan ve 
yeni meclis üyeleri seçilecek bu 
kuruldu. 


». 


1958 


Mevcut başkan Fikri Toros'un 
CTP'den milletvekili adayı 
olmasıyla istifa etmesi sonrası 
Asbaşkan Yüksel Akay vekalet ediyordu KTTO'ya.Bu seçim ile yeni 
başkan, yönetim kurulu ve KTTO Meclisi oluşacak. 


Kıbrıs Türk Ticaret Odası 


Genel Kurul için Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerine bir duyuru 
yayınladı. Hem oy kullanacaklara, hem de aday olmak isteyenlere 
detayları sıraladı. 


Işte o mesaj: 


Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 
10.00'da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu'nda aşağıdaki 
gündemle yapacağı 55'inci Olağan Genel Kurul toplantısına tüm 
üyelerimizin teşrifi saygı ile rica olunur. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 


Hayat pahalılığı, aralık ayında 
yüzde 1,69 arttı. 2017 yılı 
enflasyonu ise yüzde 14,68 
olarak gerçekleşti. 

Başbakanlık Devlet Planlama 
Örgütü (DPO) Müsteşarlığı, 
2017 yılı Aralık ayı hayat 
pahalılığı / enflasyon oranlarını 
belirledi. 


Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi bir önceki aya 
göre 701.69 değişim gösterdi. 2017 yılı enflasyonu ise 7614.68 
oldu. 


2017 yılının ilk 6 ayında enflasyon oranı 67.68 olarak tespit 
edilmişti. 


Kasım ayına göre, endekste yer alan 449 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 49 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşti. 


Mİ creditwestbank.com 


konutkredisi 


Hayalinizdeki evin kredisi 
Creditwest'te! 


Creditwest'in özel ayrıcalıklarıyla ev sahibi olmak artık hayal değil. 
Proje ya da inşaat aşamasında olan konutlar dahil tüm konutlar için kredi imkanı şimdi Creditwest şubelerinde. 


Standart Konut Kredisi (GBP) 


36AY | 6oay | 1204Y | 1804Y 


TUTAR | VADE | VADE | VADE | VADE 
30.000 | 916 | s4 | aw | 274 
50.000 | 1527 | 973 | 54 | 457 
80.000 | 2444 | 1557 | vie | 731 
100.000 | 3054 | 1946 | 14 | si4 


Balon Ödemeli Konut Kredisi (GBP) 


36AY | 60ay | 120AaY | 180A4y 


TUTAR | Vane | VADE | VADE | VADE 
30.000 | 687 | 454 | 20 | 245 
50,000 | 1145 | 757 | 484 | 408 
80.000 | 1832 | 1211 | 74 | 652 
100.000 | 2290 | 1514 | 968 | 815 


Standart Konut Kredisi (TL) 


36aY | soay | 120ay | 1804y 
VADE | VADE | VADE | VADE 


100.000 | 3336 2357 1587 1371 


TUTAR 


150.000 | 5004 3535 2381 2056 
200.000 | 6672 | 4714 3175 | 274 
250.000 | 8340 5892 | 3969 | 3427 


Balon Ödemeli Konut Kredisi (TL) 


36AY | soay | 120ay | 1s0av 
VADE | VADE | VADE | VADE 


100.000 | 2632 1999 1573 1307 


TUTAR 


150.000 | 3947 2999 2189 1960 


200.000 | 5263 3999 219 | 2613 


250.000 | 6579 | 4999 | 3649 | 3266 


* 180 aya varan vade seçenekleri » TL'de aylık 960,98 ve dövizde Ye 0,5'den başlayan faiz oranları 
YAAA 0678 * Tüm koçan türlerinde, tamamlanmış, proje ya da inşaat aşamasındaki evlere kredi imkanı! 


- creditwest 


Creditwest Bank Kıbrıs 


A Albaş 


BORUSAN OTOMOTİV'DE 
ÜST DÜZEY 
DEĞİŞİM 


Borusan Oto 


Otomotiv dünyasında 2018 değişimle 
başladı. Türkiye'de 2017 yılında 

18 marka marka genel müdürünü 
değiştirmişti, o listeye yeni yılda 
Borusan Otomotiv de eklendi 


Geçtiğimiz yıl Eşref Biryıldız'ın yerine 
Borusan Otomotiv'in CEO'su olan 
Hakan Tiftik, ilk önemli hamlesini 
yaptı 


Türkiye'de Borusan Otomotiv'in temsil 
ettiği BMW ve MINI ile Borusan 
Oto'nun Genel Müdürleri değişti 


16 yıldır Borusan Otomotiv'de görev 
yapan, 6 yıldır da BMW ve MINI 
markalarının Genel Müdürü olan 
Ayhan Ölçer, 1 Ocak itibariyle Borusan 
Oto'nun Genel Müdürü oldu 


Ayhan Ölçer'den boşalan BMW ve 
MINI koltuğuna ise yaklaşık 4 yıldır 
Borusan Oto'nun Genel Müdürü olan 
Uğur Sakarya atandı. 


Sakarya'nın Kıbrıs'ta faaliyet gösteren 
Borusan Oto Kıbrıs'ın kurumsal 
yapılanması ve değişiminde büyük payı 
vardı. 


Ayhan Ölçer ve Uğur Sakarya'ya yeni 
görevlerinde başarılar diliyoruz. 


Turizm sektörü, KKTC 
ekonomisi için lokomotif 
sektörlerden. Her geçen gün 
hem yatak sayısı artıyor, hem 
de markalı yatırımların oranı... 


Onlardan biri de Türkiye 
ekonomisinin köklü ve güçlü 
markalarından Limak Group'un 
yatırımı Limak Cyprus Deluxe 
Hotel... 


Limak Cyprus Deluxe Hotel, Kuzey Kıbrıs Bafra Turizm Merkezi 
İskele mevkisinde, şehir merkezine 20 kilometre, Ercan 
Havalimanı'na 72 kilometre, Mağusa'ya 42 kilometre uzaklıkta yer 
alıyor. 


Modern hayata dair gereksinim ve beğenilerin ince sunumuyla 
tasarlanan Limak Cyprus Deluxe Hotel, alternatif konaklama 
seçeneklerine sahip 600 odasıyla yeni bir tatil konsepti sunmayı 
hedefliyor. 


Ayrıca otelde ulusal ve uluslararası kongreler için tasarlanan otelde 
toplam 4 bin 400 kişilik toplantı salonu yer alıyor. 


Türkiye İş Bankası, yurt 
dışı havale akımlarına 
dayalı seküritizasyon 
programı kapsamında 
toplam 125 milyon 
dolar tutarında 9 yıl 
nihai vadeli yeni kaynak 
sağladı. Kaynağın 105 
milyon dolar tutarındaki 
kısmı International Finance Corporation (IFC), 20 milyon dolar 
tutarındaki kısmı ise yine IFC aracılığı ile Clean Technology Fund 
(CTF) tarafından sağlandı. 


v 
BANKASI 


Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından “A-” notu 
verilen ve 2 dilimden oluşan işlem kapsamında sağlanan 125 
milyon dolar tutarındaki kaynak, IFC tarafından belirlenen enerji 
verimliliği kriterlerine uygun yeşil konut kredilerinin ve genel olarak 
konut kredilerinin finansmanında kullandırılacak. 


““JU3AND 3A 4DJOY “IJZIH 
'owap09 zıszDwal| 


Dı,snıdpav3 


4 


DİJİTAL 
PARADA 
YENİ TREND 


sgripple 


Tokyo merkezli finansal hizmetler 
şirketi SBI Holdings ve bağlı ortaklığı 
SBI Ripple tarafından blok zinciri 
(Blockchain) teknolojisi kullanılarak 
geliştirilen dijital para Ripple XRP'nin 
fiyatı yüzde 20 artışla 1,43 dolar 
seviyesine çıktı. Ripple XRP ulaştığı 54 
milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin 
ve Ethereum'un ardından en büyük 
üçüncü kripto para konumuna yükseldi 


XRP'nin bir anda ön plana 
çıkmasından, SBI Holding ve SBI 
Ripple Asia'nın Japonya'da kredi kartı 
şirketleri ile blok zinciri (Blockchain) 
teknolojisinin kullanımı konusunda 
bir konsorsiyum oluşturduklarını 
açıklamaları etkili oldu. 


Ripple XRP'nin değer kazandığı bugün 
Bitcoin fiyatı düne göre yüzde 6,51 
düşüşle 14.377,02 dolar, ethereum 
ise yüzde 3.77 düşüşle 734,60dolar 
seviyesinden işlem görüyor. 


Kripto para girişimcisi 
Julian Hosp, katıldığı 
CNBC yayınındaki Bitcoin 
fiyatlarındaki hızlı yükselişin 
henüz bitmediğini fakat işin 
içinde bit yeniği olduğunu 
belirtti. 


TenX isimli sanal para 
harcamayı kolaylaştırmayı 
hedefleyen bir şirketin kurucusu 
olan Hosp, “Bitcoin fiyatının 60 bin dolar sınırına geleceğini 
düşünüyorum ama aynı zamanda Bitcoin'in 5 bin dolara düşeceğini 
de göreceğiz” dedi. 


Meselenin hangisinin önce gerçekleşeceği olduğunu söyleyen Hosp, 
böylelikle şu an 15 bin dolar civarında olan Bitcoin fiyatının 45 bin 
dolarlık yukarı dalgalanma veya 10 bin dolarlık çöküşüne işaret etti. 


Aşırı dalgalanma daha önce de pek çok hükümet ve finans 
yetkilisinin dikkat çektiği ve yatırımcıları uyardığı konuların başında 
geliyordu. 


Çin'de sanal paranın yasaklanmasının arından Çinli Xunlei 
şirketinin tasarladığı yerel sanal para OneCoin iki ayda 80 kat 
değer kazandı. 


Guariz sitesinin haberine göre, ekim ortasından bu yana 
OneCoin'in değeri yüzde 80 arttı. Xunlei'nin hisselerinin de Nasdag 
borsasında hızla yükselmesi dikkat çekti. 


Beijing News sitesine göre, OneCoin geçen ay sonunda 8 yuan 
(1,21 dolar) seviyesinde işlem gördü. 


ge 


ONECOİIN 


MA Yar! 


GİRNE 


elexushotel.com 


GİRNE ALSANCAK'A 
EMTAN GREEN PARK 
PROJESİ 


Kıbrıs konut projelerinde hem rekabet 
yükseliyor hem de kalite çıtası 


Girne bölgesinde birçok projeye imza 
atan, KKTC'de markalı konut projesi 
algısın öncülerinden olan Emtan İnşaat, 
en yeni çalışması için geri sayım 
yapıyor. 


Emtan Deluxia ile Çatalköy'e çok özel 
villalar yapan firma, bu kez Alsancak 
bölgesinde. Merakla beklenen projenin 
ismi Emtan Green Park 


“Lüksün doğası” sloganıyla öne çıkan 
Emtan Green Park, havuzlu bir site 
projesi. Konumu ve modern dizaynıyla 
dikkat çekiyor. 


CREDİTWEST BANK VE PAMFİLYA 
CONSTRUCTİON ARASINDA ANLAŞMA 


Creditwest Bank ve Pamfilya 
Construction arasında yatırım 
finansman garantörlük 
anlaşması imzalandı. Pamfilya 
Construction'ın önümüzdeki 
dönemde yapacağı 3 önemli 
projeyi kapsıyor bu anlaşma. 


Pamfilya White Towers Kyrenia 
projesinde 151 daire, Skylife 
Kyrenia projesinde 69 Daire 
ve Royal Kyrenia projesinde 45 daire ile 2 adet dükkanı kapsayan 
anlaşmaya Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve 
Pamfilya Direktörü Mustafa Öz imza attı. 


Creditwest Bank'ın bankacılık ve emlak sektöründe yeni başlattığı 
yatırım finansman garantörlük anlaşması uyarınca, inşaat şirketleri 
projelerinin finansmanlığı banka garantisi altına alarak inşaatlarını 
planladıkları şekilde ve zamanında bitirme imkanı elde ediyorlar. 
Creditwest Bank sadece proje yatırım finansmanlığı sağlamakla 
kalmayıp projenin satışına da destek olarak çok özel koşullarda 
bireysel ev kredileri sağlıyor. Credithome ve Credithome Mortgage 
adı altında yerli ve yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik sunulan ev 
kredileri, 180 aya varan vadeler ile proje başladığı andan itibaren ev 
sahibi olma şansı sunuyor. 


TURAN 5 SATIŞA ÇIKTI! 


Lefkoşa konut projelerine 
bir yenisi eklendi 


Son dönemde arka 
arkaya dikkat çeken 
projelere imza atan Turan 
Construction, Turan 5'i 
görücüye çıkardı. 


em 


Turan 5 projesi, 
Lefkoşa'nın merkezinde 
yer alıyor, başbakanlık 
bölgesinde konumlanıyor. 


Türk malı bir arazi 

üzerinde yükselecek proje, 
yani Türk koçanlı olacak 
daireler ve 24-1 ve açık 
mutfak olarak dizayn edildi. 


ABSOLUT ELYX 


DRINK WITH İNTEGRITY 


mhaberler 


HSBC ŞUBELERİ 
ALBANK OLDU 


ING'yi satın alarak hızlı bir adım attı, 
HSBC ile daha da büyüyor. Kıbrıs Türk 
bankacılık sektörünün en yeni bankası 
Albank, yatırımlarına devam ediyor. 
Altınhas Holding'in KKTC'de hayata 
geçirdiği Albank, sektörün güçlü 
isimlerini de bünyesinde bir araya 
getiren bir marka oldu 


Genel Müdürlüğünü Dr. Ahmet Melih 
Karavelioğlu'nun yaptığı Albank, HSBC 
operasyonunu da tamamladı 


4 Aralık tarihinden itibaren, KKTC'deki 
HSBC şubeleri Albank olarak hizmet 
veriyor. 


Zaten bir süre önce HSBC bankası 
müşterilerine bu bilgilendirme yapılmış, 
yeni kartları gönderilmişti. 


Genel Müdür Dr. Karavelioğlu, bu 
gelişmeyi “Renkler farklı, yerler aynı” 
mesajıyla anlattı. 


AKACANKENT FEO PREMIUM'A 
NEB KREDİSİ 


Kıbrıs emlak sektöründe inşaat firmaları ile bankalar arasındaki 
kredi anlaşmaları sürüyor. 


Girne'nin en büyük toplu konut projesine imza atan Akacan Holding, 
Near East Bank ile anlaştı. 


Akacankent FEO Premium projesinden ev almak isteyenlere, Near 
East Bank 

çok özel 

kredi fırsatları 
sunacak. 
Yüzde 25 
peşinat, 0,58 
faiz ve 120 
aya varan vade 
seçenekleri 
dikkat çekiyor. 


FALYALI GROUP'TAN GİRNE'YE LÜKS OTEL 


KKTC turizmi yılın son 
ayında özel bir yatırımla 
tanıştı Falyalı Group'un 
merakla beklenen projesi 
Les Ambassadeurs Hotel 
& Casino, kapılarını açtı. 
Girne'de hizmete giren 
otel, Kıbrıs'ta ilk 7 yıldızlı 
butik konsept anlayışı öne 
çıkıyor. 

Les Ambassadeurs 

Grup, 2019 yılında 
açılışını planladığı 
Mağusa Ambassadeurs 
Park Hotel ile birlikte 
1000 oda kapasiteli zincir haline gelme hedefiyle çalışmalarını 
devam ettiriyor. Mağusa'daki otelin de müşterilerine sunulmasının 
ardından, KKTC turizmine ciddi bir katkı sağlaması planlanıyor. 
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LES AMBASSADEURS 


— bort & Casino — —— 


ZN 


CITROEN 


YENİ C3 


GTROENC3 


1.2 OTOMATİK 110TFHP 


16,900€ 


TAKAS DESTEĞİ İLE 
EN İYİ FİYATLARI VERİYORUZ. 
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İÇİN 
PAROLA: 
YATIRIM 


Her yeni yıl, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla 
başlıyor. 2018 yılı da öyle. 


Peki KKTC ekonomisi ve iş insanlarının 
beklentileri ne yönde? 


Kıbrıs'ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi 
Ekonomi Kıbrıs Prestige olarak artık 
geleknekselleşen çalışmamız yeni yıl 
beklentilerini aldık. 


Ekonomiye yön veren firmaların yöneticileriyle, 
2018'in yol haritasını çıkarttık aslında. 


Yeni fikirleri, projeleri, yatırımları 
karşılayacağız bu yıl içinde. Birçok hazırlık 
var iş dünyasında. Parola 'yatırım' diyebiliriz 
2018 için. 


İşte 2018 beklentileri... 


BÜLENT BERKAY 
NOVABANK GENEL MÜDÜRÜ 


2017 yılı nasıl bir yıl oldu sizin için? 


NovaBank için 2017 yeniden yapılanmanın 
tamamlandığı bir yıl oldu. İnsan kaynaklarımızın yanısıra, 
teknolojik gelişim anlamında da projelerin tamamlandığı 
ve 2018 yılında yeni internet bankacılığımız ve 

dijital bankacılık hizmetlerimizin de müşterilerimizin 
kullanımına girmesi hedeflendi. Rakamsal performans 
ve gelişim anlamında 2017 yılı içerisinde bilanço aktif 
büyüklüğümüz 9055 artarak 260 milyon seviyesine, 
kredilerde 2660 bir artışla 140 milyon ve mevduat 
gelişimi de ?660 bir büyüme ile 220 milyon seviyesine 
ulaşmıştır. 


2018 yılında planlarınız neler, yol haritanızda neler var? 


Bankamız hala çok genç bir banka ve gelişim 
süreçlerinde geçmektedir. Yeni bir banka olmanın 
sıkıntılarının olmasının yanısıra, bunun önemli bir. 
avantaj olduğunu değerlendiririm. Gelişim planlarınızı 
başlangıç aşamasında yapabiliyor olmanız önemli bir 
fırsat. NovaBank'ta 2018 yılı içerisinde teknolojik 
yatırımlarımızın yanısıra iş modelimizde özellikle 
ticari müşteriler yönünde yoğunlaşacağımızı 
söyleyebilirim. Bu hedefimizi gerçekleştirirken 
müşteri ziyaretlerimiz en üst düzeyde yani 
Genel Müdür,Genel Müdür Yardımıcısı 
ve Şube Müdürleri seviyelerinde yapılarak 
müşteri ihtiyaçlarını detaylarda çok iyi anlayıp 
taleplerinin karşılanması önceliklendirilmiştir. 
2017 yılında önemli bir gelişim gösteren 
inşaat sektörü NovaBank'ın da hedefleri 
arasında ancak bu yönde katkımız proje 
bazında finansman şeklinde olacaktır.Yani 
inşaat başlangıcından anahtar teslime kadar 
tüm süreçleri müşteri ile birlikte takip ederek 
projenin başarıya ulaşması bizim için çok 
önemli. 


Yeni yılda NovaBank'ın daha iyi noktalara gelmesi için 
öncelikleriniz neler olacak? 


Yeni yılda geçmiş yılda da olduğu gibi en önemli 
önceliğimiz İnsan kaynaklarına yatırım yani eğitim 
olacaktır. İyi eğitilmiş , konusunda uzman, çalışkan ve 
müşterilere doğru zamanda en iyi hizmeti veren bir takım 
bana göre her işletmenin en değerli hazinesidir. Kısacası 
NovaBank müşterisinin gözüne bakarak, hizmette en 
iyiyi hedefleyerek ve en önemlisi bunu tüm ekibi ile 
uygulayarak gelişimine devam edecektir. 


Birçok hedefin yanında 2018 yılında özellikle “K-Pet” 
Kıbrıs Türk Pertrolleri işbirliği ile Bayilerde hayata 
geçirilecek bir sürprizimiz olacaktır. Bunu K-Pet Genel 
Müdürü sevgili dostum Cem Arat ile duyurusunu Ocak 
ayı içerisinde yapıyor olacağız. 


2017 yılının sonlarında yaşanan döviz belirsizliği 2018 yılına 
yansır mı sizce? 


Sterlin tarafında son günlerde AB ile İngiltere'nin tazminat konusunda 
anlaşmaya yaklaşması kısa sterlin pozisyonlarında kapanmalara neden 
oldu bunun yanında İngiltere ekonomisinin hızlıca toparlanma sürecine 
giriyor olması ve BREXIT sürecinin ilerleyişinin 

Hızlanması GBP para birimini 2018 yılında daha az kırılgan 
yapabilecektir .Önemli gelişme olarak İngiltere de 63 enflasyon 
seviyelerine ulaşılmış olması beklentilerin aksine Faiz artırımlarına 
başlanabileceği yorumu yapılmasına neden olmaktadır. Bu öngörümüzün 
gerçekleşmesi durumunda GBP /TRY 2018 ortalama kuru 5.30/5.40 
seviyelerinde tahmin ediyoruz. 


Amerikan Dolarında ise ABD vergi reformunun 2018 yılı ilk çeyreğinde 
uygulamaya geçmesini bekliyoruz.Böylece en azından 2018 yılının 

ilk döneminde doların hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler 
nezdinde baskısı artacaktır.Bu bağlamda ABD 10 yıl faiz oran 
beklentimiz 263 seviyelerine kadar çıkabileceğini öngörüyoruz. Bu 
paralelde önümüzdeki yıl usd try 4.35 avg yılı tamamlayabilir. 


Euro tarafında Avrupa Merkez Bankası net bir şekilde uzun vadeli faiz 
beklentilerini bastırma eğilimindedir. Avrupa Merkez Bankasının Ekim ayı 
faiz kararının diğerlerinden farklı kılan en önemli unsur ilk defa piyasaları 
2019 yılı sonrasına kadar faiz artırımını olmayacağı konusunda ikna 
ettiğini görüyoruz. Buna paralel baz senaryomuz 2018 yılında Eur / Usd 
paritesi 1.20 ' lerin üstünü test etse de göreceli olarak USD karşısında 
güçsüzlüğünü korumasıdır . 


TRY ve FAİZ 


TRY cinsi faizler de 2616 seviyelerini görebiliriz .USDTRY açısından 
2018 yılı aşağı yönlü potansiyelin 2017 yılına kıyasla yukarıda 
belirttiğimiz küresel gelişmeler ve Türkiye'nin seçim atmosferine giriyor 
olması son derece düşük ihmital görüyoruz. 


Enflasyon da belirgin katılık ve yukarı yön potansiyelini gerek gevşek 
maliye politikaları gerekse petrol fiyatlarında artış ihtimali destekliyor .Bu 
sebeble faiz oranlarında yükseliş kaçınılmaz görünüyor 


Özetle paylaştığımız bilgiler ışığında gerek faiz piyasaları gerekse döviz 
piyasaları 2018 yılında dalgalı seyrine devam edeceğini açık bir şekilde 
görebiliyoruz. KKTC finansal sektörün ve ekonominin bu tür piyasa 
dalgalanmalarından ciddi anlamda etkileneceği aşikardır. 


Temelde gerek hane halkının gerekse ticaret yapanların tamamının böyle 
dönemlerde her türlü riskten uzak durması veya kaçınılmaz risklerini 
kontrol altında tutabiliyor olması en önemli konu olacaktır . 


İş dünyasına ve girişimcilere bir mesajınız var mı? 


35 yıldır Bankacılık sektörü içerisindeyim. NovaBank'ta Genel Müdür'e 
ulaşmak sadece bir telefon kadar basittir. Çok iyi bir ekip oluşturduk, 
müşterilerimizi dinleyerek ve çok çok iyi hizmet vererek gelişmeye 
devam edeceğiz. Müşteri ziyaretlerimizi Kıbrıslı deyimi ve beklentisi ile 
“Bizde de bir hesapcık açın” mantığı ile yapmayacağız. Bizim hedefimiz 
ziyaretlerimizde Novabank'ın ne yaptığını ve sunduğu hizmetleri 
müşterilerimize anlatma şansını bulmak ve doğru zamanda ortak 
faydaları yaratarak iş birliği başlatmak olacaktır. Novabank'a bekleriz. 


Tüm halkımıza sağlıklı mutlu ve daha güzel bir 2018 temenni ederim. 


“Faiz piyasaları ve 
döviz piyasaları 


2018 yılında 
dalgalı seyrine 
devam edecek.” 


2017 yılı nasil bir yıl oldu sizin için? 


2017 yılı Kıbrıs'ın geneline baktığımızda ekonomi de bir kısım 
konularda olumlu yönde artışla olmuştur. Ülkemizin ekonomisi 
sektörler oluşturmaktadır. Bu sektörlere tek tek baktığımızda 
güzel şeyler olduğunu görebiliyoruz. Bir tanesi öğrenci adası 
olduk. Buna baktığımızda 2017 yılında artan öğrenci sayısı 
da ekonomiye artı değer katmıştır. Nasıl artı değer kattı? 
Lokantalara, alışveriş merkezlerine, mağazalara giderek 
ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 


Turizm sektöründe artışlar oldu. Daha önceki yıllara nazaran 
otel sayılarında, yatak sayılarında artışlar olduğunu istihdamın 
çoğaldığını gözlemleyebiliyoruz. 
Bunların dışındaki en önemli sektörlerimizden bir tanesi de 
inşaat sektörü oldu. Hatta bazı ülkelere kriz olduğu zaman 
devlet inşaat sektörünü destekliyor. Çünkü inşaat sektörü 
lokomotif gibidir. Arakasında bir sürü vagon taşır. Bu lokomotif 
hareket edince arkasındaki yüzlerce vagonda hareket edecektir. 
İş makineleri çalışır araziyi düzeltir, mimar istersiniz, mühendis 
isterdiniz, istihdam edersiniz bunları makine mühendisi, 
elektrik mühendisi, hep bunlara görevler düşer projelerini 
yaparlar. Daha sonra akabinde sivacıdır boyacıdır ayrıca bu 
ürünlerin ticareti artar ve tabi bütün bu sektörlere hayat ve 
can verir. Bu 2017 yılında ülkemizde olmuştur. İnşaat 
sektörümüzde beklenmedik ve çok hızlı bir 


büyüme oldu. 
İnşaatçı değiliz ama esas bizim işimiz 
gram mesleğimiz mühendislikle ilgili makine 
elektrik endüstrinin çalıştığı bir grubuz biz. 
Bunları açarsak jeneratör var, mekanikle 
n100. ilgi aklınıza ne geliyorsa bizim şirket 


bünyemizde olan işler bunlar. Bize de bu 

Y yansıdı ve şirketimizde yaklaşık 2640 -96 50 
bir büyüme oluştu.2016 yılına göre ciromuz 
arttı, iş kalitemiz arttı, satış grafiğimiz 
geçen yıla göre çok daha iyi oldu ve halen 
daha devam eden projelerimiz var. 


Bu güzel şeyler olurken yine ödevlerimizi 

yapmadığımız için çok büyük altyapı eksikliği başladı. Yani 
bir yerde apartman yapılmış, park yeri yok üstelik müteahhitler 
park yeri ücretini de belediyelere ödüyorlar. Su yetersiz, yol 
yetersiz. Bugün Girne'ye bakıyoruz Kıbrıs'ın göz bebeği olan, 
turizm merkezi olan bir kasabamız var. Dünyada az bulunan 
o kadar güzel kentimiz maalesef Çatalköy'le Girne bölgesi 
arasında bütün gün seyahat edenler yaklaşık 45 dakikada 
istedikleri yerlere ulaşıyorlar. Yollara bakarsanız asfaltlar 
kalkmış her yer kazılmış bir standart yok bir güzellik kalmadı. 
Oysaki ilgili birimler duyarlı olsak biz bir kısmı bunların maddi 
bir acıdan gereklilik ihtiyacı istememektedir. 
Evet bunlar ülkemizin ekonomik meseleleri. İnşallah 2018 de 
bu sorun ve sıkıntılar düzeltilir. 


2018 yılında planlarınız neler, yol haritanızda neler var? 


2018 yılında Teknogold mağazalarımızın sayısını sekize 
çıkarmak istiyoruz.Bilim ve teknoloji bizim işimiz. 


CAFER ATAY ÜREL 
ASEL GROUP DİREKTÖRÜ 


Kafamızda birkaç sektör daha var düşündüğümüz acaba oralara 
da yatırım yapabilir miyiz diye onların da fizibilite çalışmalarını 


yapıyoruz şu anda.2018 in de bizim firmamız açısından bir büyüme 
olacağını düşünmekteyiz. 


Yeni yılda şirketinizin daha iyi noktalara gelmesi için öncelikleriniz neler? 
Bizim önceliklerimiz devlet yapısının daha iyi olması, çok hantal olan 
bürokrasiden kurtulmamız ve rica minnet düzeninin kalkması bizi mutlu 
eder, yolumuzu açar. 


Çok verdiğim bir örnek vardır. Araç dairesini sürekli gazetelerde görüyoruz, 
yetişmiyor, sistemleri çöküyor, yanlış plaka veriliyor vb. İnsanlarımız kaç 
defa gazetelere çıktı güneşin altında bir dünya kuyruk ya da yağmurun 
altında uzunca bir kuyruk. Oysaki 20,000 doları geçmeyen bir yazılımla 
özel sektör otomotivciler, galeriler vb. yerler bize hediye olarak belki 

de yapabilir. Hepimiz devletimizi seviyoruz. Devletimiz büyüsün daha 
mükemmel olsun bu sonuç da bize de yansıyacaktır. Ama bu yazılım 
mesela evimizden iş yerimizden bilgisayarla otomatik sisteme girilip yapılsa 
ya kredi kartı ya banka havalesiyle seyrüseferimizi öderiz. Ne kadar güzel 
olur. Oradaki memurlarda başka yerlere istihdam edilir böylelikle. Arzumuz 
2018 de bunların daha da düzene girmesi olacaktır. 


2017 yılının sonlarında yaşanan döviz belirsizliği 2017 yılına yansır mı 


sizce? 


Evet bu çok ciddi bir konu ülkemiz için. Fakat bunu devlet çözebilir. Bir 
defa bizim yabancı para kullanmamız mümkün değil. Bizde istiyoruz Euro 
kullanalım ama bu bir hayal. Ayaklarımızın yere basması lazım, gerçekleri 
bilmemiz lazım. Bizim böyle bir birikimimiz yok tanınmıyoruz. Dünya 
bankaları bizi kabul etmiyor. Yerli bankalarımız hatta muhabir kullanmak 
mecburindedir. Dolayısıyla finans yönünden uluslararası tanınmamışlık var 
hatta zaman zaman kara para aklanması için baskı yapılıyor. Birikimimizde 
olmadığından dolayı yabancı parayı kullanmamız mümkün değil. Burada 
devlete çok büyük bir görev düşmektedir. Acıdır ki sabit maaşlarının satın 
alma gücü döviz arttığı anda düşmektedir, azalmaktadır. Sabit maaşlar 

alan insanlarımıza çok ciddi darbeler olmaktadır. Bunun düzeltilmesi lazım, 
burada devletin kayıpları olmuyor. Neden olmuyor çünkü biz otomobil 
ithalatçısıyız. Bu araçlar dövizle geliyor. Türk lirasına çevrilerek vergiler 
alınıyor. Yani döviz olarak aynı para alınıyor. Kur eskilerden 10,000 dolar 
karşılığı alıyorsa bir arabadan şimdi yine 10,000 dolar karşılığı alıyor devlet 
ama kurlar değiştiğinden dolayı devlette kayıplar olmuyor. Özellikle ithalatta 
alınan gümrük vergileri ithalat artıkça buda daha yüksek para almaktadır. 
Devlette bu sabit maaş alanların kaybını da karşılaması lazım. 


Döviz kurlarındaki dalgalanma işinize nasıl yansıdı? 


Tabi bizimde kayıplarımız oluyor. Sözleşmeli işlerimiz vardır Türk Lirası 
bazında ciddi sıkıntılara giriyoruz. Çünkü döviz üzerinden aldığımız ürünleri 
Türk lirası olarak satıyoruz. Hele ki devletle olan sözleşmelerinizde çok zor 
oluyor. 


İş dünyasına ve girişimcilere bir mesajınız var mı? 


Evet bu ülkeye yatırım yapanları alnından öpüyor ve kutluyorum. Hepsinin 
heykelinin dikilmesini istiyorum. Bugün burada ben bir bina yaptım 

birinci Mal sahibi KKTC'dir. Ben ölürüm çocuklarım iyi bakmaz, satarlar, 

el değiştirir vb. ama bu bina buradadır. Kullanıcısı değişir ama esas mal 
sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Onun için bu ülkeye yatırım yapan 
herkesi, taş taş üstüne koyan herkesi sende BİR TUĞLA ÖR diye terimle 
yatırım yapan insanları kutlamak lazım alnından öpmek lazım. Mesajım su 
çalışanlara ülkemize daha güzel yatırım yapsınlar hep beraber kalkınırız çok 
daha mutlu çok daha refah olan bir ülkeye sahip oluruz. 


“Bu ülkeye 
yatırım yapanları 
alnından öpüyor 


ve kutluyorum. 
Hepsinin heykelinin 
dikilmesini 
istiyorum.” 


“Yeni düzen sanal 
dünya üzerinden 
devam edecek, 
bilgiye en hızlı 
ulaşan, değişime 
iyi adapte olanlar 
kazanacaktır.” 


AHMET MAŞLAKÇI 
TINBAŞ KUYUMCULUK GENEL MÜDÜRÜ 


2017 yılı nasıl bir yıl oldu sizin için? 


2017 finansal yapımızı güçlendirdiğimiz, müşteri için 
yeni ve cazip ürünler yarattığımız yen iş sahalarını 
etüt ettiğimiz bir yıl oldu. 


2018 yılında planlarınız neler, yol haritanızda neler 
var? 


2018 gerek politik, gerek ekonomik gereksek coğrafi 
açılardan değişimlerin olacağı bir dönem olacak. 

Bu sebeple riskleri yönetmek, geleceği tasarlamak 
ekibimizi bu yeniliklere ve değişime adapte edebilecek 
şekilde eğitmemiz, müşterilerin taleplerine hızlı 

cevap vereceğimizi yeni satış platformlarını yaratmak 
önceliğimiz olacak. 


Yeni yılda şirketinizin daha iyi noktalara gelmesi için 
öncelikleriniz neler olacak? 


Tüm iş süreçlerimizde verimlilik ve etkinlik atışını 

hedefliyoruz. Personelimizin bizim en önemli 
sermayemiz bu alanda onların gelişimine 
katkı koyacağımız sistemleri planlıyoruz. 


Finans yönetimimizi ve denetim ekibimizi 
değişen yapılara uygun olacak şekilde 
tasarlıyoruz. 


2017 yılının sonlarında yaşanan döviz 
belirsizliği 2018 yılına yansır mı sizce? 


2018 yılının ilk 3 ayında bir hareketlilik 
olmakla birlikte güven unsurunun ve 
beklentilerin olumluya dönmesiyle birlikte 
daha durağan bir kur bekliyoruz. 


Döviz kurundaki dalgalanma işinize nasıl 
yansıdı? 


Bizim işlerimizde ki tüm alımlarımız dövizle 
satışlarımız TL üzerinden kur riskin minimize etmek 
için stoklarımızı iyi yönettik. Alımlarımızda piyasa 
talep ve döviz risklerini iyi planladık. Sektörlerimizde 
öncü ve lider firma olma stratejilerimizi korumaya 
odaklandık. 


İş dünyasına ve girişimcilere bir mesajınız var mı? 


Günümüzde girişimcilik en önemli üretim faktörleri 
arasında yerini bulmakta, bunu değişen dünya 


yapısında çalışan personele vereceğiniz değerle 
birleştirmeniz gerekiyor. Çalışanınızın en önemli 
varlığınız, yeni düzen sanal dünya üzerinden devam 
edecek, bilgiye en hızlı ulaşan, değişime iyi adapte 
olanlar kazanacaktır. 
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2017 yılı nasıl bir yıl oldu sizin için? 


2017 Starling için projeleri hayata geçirdiğimiz bir yıldı. Sadık 
müşteriler kazandığımız personel altyapımızı kurduğumuz ve 
şubelerimize yenilerini eklediğimiz bir yıldı. Biz bu işletmeyi 
devraldığımızda kendimize başı hedefler koyduk. Müşteri 
memnuniyeti ciromuzdan daha önemli olacak dedik. Öylede 
oldu. Bu da bize büyüme getirdi. Sekiz şube yirmi altı yazar 
kasaya ulaştığımız ve hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir 

yıl oldu. Biz büyük metre karelere sıcak bakmıyoruz, top 
sahası kadar büyük marketler ile doğru hizmet verileceğine 
inanmıyoruz bunu bir kişi yapabilir fiyat endeksli kampanyalar 
ile lokasyonu itibari ile başarabilir. Her bölgenin tüketim 
alışkanlığı değişiyor bu da bize herkes her şeyi almak zorunda 
değil mesajı veriyor. Her bölgenin kendine münhasır tercihleri 
oluyor. Perakende sektörü zincirleme devam eden bir sektör ve 
sürkülasyon çok önemli, biz bu yıl planlarımızı, personelimizi 
ve mağazalarımızı en iyi olmaya hazırladık. Güzel bir kadro 
kurduk aralarında uzman arkadaşlarımız da var. Dolayısı ile 
yeni başarılar bekliyoruz. 


2018 yılında planlarınız neler, yol haritanızda neler var? 


2018 yılı bizim için ilerlemeye devam ettiğimiz 
büyüme planlarını hazırladığımız bir yıl olacak 


“HER işi parakende sektörüne ağırlık vereceğiz. 


Parakende denince akla süper marketler 


Bİ IYORUM geliyor aslında parakende herkesin satın 


aldığı her şeydir. Biz otomotiv sektöründe 


D YEREK ilerleyeceğiz. Nissan iyi ilerliyor zaten, 


bünyemizi güçlendireceğimiz şu an adada 


DEĞİL IŞI olmayan farklı markaları da getireceğiz bu 
. sektörde 
BİLENE İkinci el galeri noktasında en büyüklerden 
bir tanesi olduk 
SORARAK Parakende sektöründe diğer arkadaşlarımın 
: atladığı ayrıntı şudur, bu iş transatlantik 
İLERLEMEK gibidir. İçerisinde birçok farklı iş 
D “> kolu bulundurmaktadır. Çalışanı, 
GEREKİYOR yöneticisi, dağıtımcısı ve marketçisi v.. 
O bölgedeki müşteri kitlesi de dahil hepsi 
aslında aynı gemidedirler. 
Öğrenci nüfus sayımız çoğaldı onların tüketim alışkanlıkları 
farklı ama biz hizmet dağılımımızı da planlamak zorundayız. 
Örneğin serdarlıdaki 1001 şubemize indian koysak satamayız. 


Bundan da insanların alışkanlıklarına bağlı yaşadıklarını kolay 
kolay değişmediklerini görüyoruz. 


Bu sebeple biz bünyemize sonradan kattığımız 1001 
zincirlerinin ismini değişmedik ,bölge oraya o işimle 
alıştı dokusunu bozmak istemiyoruz. Diğer taraftan süt 
ve süt ürünleri üretimine başlayacağız. Şuan süt ürünleri 
koperatifine tamamen destek ve iyi niyet çerçevesinde 
fabrikamızı kullandırıyoruz. Kendi ürettikleri sütü orada işleyip 
pazarlayacaklar. Yarın itibari ile üretime başlıyorlar. 

Doku itibari ile kazandığımız her bir kuruşun bile yatırım 
olarak ülkede kalmasını amaçlıyoruz. İrileşirken dirileşmeyi 
hedefliyoruz. Alt yapımızı da temelimizide sağlamlaştırarak 
ilerliyoruz. Biz kendi modelimizde takım ruhu görüyoruz 
böylelikle de tüm takım başarıyor işe bizde başarıyoruz. 


HÜSEYİN EKREM ERGİL 
CYPRUS UNİTED RETAİL LTD 


3 2 ALAK Dinamik bir yapı oluşturmaya yönelik adımlar atıyoruz. 


Yeni yılda şirketinizin daha iyi noktalara gelmesi için öncelikleriniz neler 
olacak? 


Sistem büyüdükçe bunu hem küçük gibi hem de büyük gibi davranmak Kıbrıs 
şartlarında mümkün değil. Riskler elbette alınır ve yaşanır ama bizi biz yapan 
şey mantıklı risklere girmemizdir. 

Biz kendi modelimizi oluştururken daha önceki özel sektör iş hayatımızdan 
öğrendiğimiz en büyük olgu şudur, biz kendimize yapılmasını istemediğimiz 
bir durumu personelimize yaşatmayız. Bu zaten onların işini sahiplenip mutlu 
çalışmasını sağlıyor mutlu ve severek yapılan işler ise başarıyı beraberinde 
getiriyor. Bizim sermayemiz mutlu personellerimizdir. 

Yeni senede yine altyapımızı güçlendireceğiz. 


2017 yılının sonlarında yaşanan döviz belirsizliği 2018 yılına yansır mı sizce? 


Tabii ki. Ekonomi kur dengeleri çok farklı bir olgu. İş hayatında bazı şeyler 
kontrolunuzdedir. Bazı şeyler ise bizden bağımsız ilerliyor kur da bizim kontrol 
edemediğimiz bir durum. 

O kadar çok ithalat dayalı bir ülkeyiz ki üretimden bir şekilde koparak bizim bir 
bacağımızda üretimde olduğu için söyleme ihtiyacı görüyorum. Keşke üretim 
ve ithalat arasında bu kadar dengesizlik olmasa maalesef küçük ekonomili 
ülkelerde bu sıkıntı yaşanıyor. Ada geneli maalesef ki ithalat dayalı ticaret yaptığı 
için kendi üretimimizi yapsak dahi diğer dünya markaları ile yarışamayacağız. 
Örneğin bir bulaşık detarjanı üretiyorsunuz kalitesi ve uygunluğuna 
güveniyorsunuz yurt dışında üretilen bir marka ise sizi ciddi reklam ve marka 
bilinirli ile vurabiliyor. Toparlamak gerekirse bu ülkeye Avrupa'nın her yerinden 
ürün geliyor. İngiltere alışkanlığımız var. 


Döviz kurundaki dalgalanma işinize nasıl yansıdı? 


Açık konuşmak gerekirse bizim işimiz pozitif etkiledi. kurun yükselmesi ile 
halkımızın güneydeki yapmış olduğu alışverişler azaldı zaten bir çok markaya 
burada ulaşabiliyorlardı olmayan markalarında muadilini tercih etmek 
durumunda kaldılar buda bize ciro olarak geri dönüşüm sağladı. 

Güney kapılarının açılmasından sonra ne yaparsak yapalım güneyden 

alışveriş popilitesinin önüne geçemedik şu anda kurdan dolayı halkımız kendi 
bölgesinden alışveriş yapmayı tercih etti. Böylelikle kontrol edemediğimiz rakip 
cazibesini kaybetti. 

Diğer tarafdan baktığımızda kurun yükselmesi ile müşterinin alım gücü düştü 
görünen o ki bu durum 2018 yılına da yansıyacaktır. 


İş dünyasına ve girişimcilere bir mesajınız var mı? 


Biz başarılı olduğumuza inanıyoruz, son yaptığımız yatırımlar ve hamlelerle, 
sorarak öğrenerek ilerledik. Girişimcilerin yapmak istedikleri bir iş var ise her 
şeyi biliyoruz mantığı ile değil o işi bilenlere sorarak rasyonalitesini uzmanına 
sorarak fikir alarak devarm etmelerini tercih ederim. 

Demokratik ve adil bilgilerle yola çıkılırsa Kıbrıs Türkünün başaramayacağı hiç 
bir şey yoktur. Buradaki iş insanları dünyanın farklı bir yerinde olsa idi bu gün 
parmakla gösterilecek iş insanları olurdu. Burada bir başarı var. Küçücük bir 
ülkede birçok şeyi başardık. 

Kıbrıs Türkü ciddi ambargolar ve baskılar altında yaşadı. Ciddi ekonomik 
imkansızlıklar altında, ciddi iş gücü bunalımları atında önemli işlere yinede imza 
attılar. Örneğin bizim hiçbir ürünümüzü Avrupa ülkeleri almıyor ama biz bütün 
Avrupa ülkelerinin ürettiği her ürünü raflarımızda satıyoruz ve alıyoruz. 

Buna rağmen ciddi odalarımız ve sivil toplum algısı var. Bu yapının varlığı Kıbrıs 
Türk iş adamlarının daha başarılı olmalarını sağlayacaktır 


Girişimden ve üretmekten korkmamalıdırlar. Ölçülü ve kararında işler yaptıkları 
sürece başarmamaları için hiçbir sebep yoktur. 


“2018 yılı bizim 
için perakende 
sektöründe 


ilerlemeye 
devam ettiğimiz 
büyüme planlarını 
hazırladığımız bir yıl 
olacak.” 


“2018 yılında 
işlerimizi en iyi 
hizmet kalitesi ile 
sürdürebilmeyi 
hedefliyoruz.” 


© GÜLİZKANER 
KANER ŞİRKETLER GRUBU DİREKTÖRÜ 


2017 yılı nasıl bir yıl oldu sizin için? 


Her zamankinden daha yoğun ve zorlu bir yıl oldu şirket 
için. Şahsım adına ise dünyanın en güzel zevklerinden 
birini taddım. Kızımın bir bebeği oldu ve anneanne 
olmanın hazını yaşıyorum Ekim'den beri.. 


2018 yılında planlarınız neler, yol haritanızda neler var? 


Mevcut işlerimizi en iyi şekilde, her türlü zorluklara 
rağmen en iyi hizmet kalitesi ile sürdürebilmeyi 
hedefliyoruz. 


Yeni yılda şirketinizin daha iyi noktalara gelmesi için 
öncelikleriniz neler olacak? 


Şirket olarak çalışanlarımıza sürekli eğitimler vererek, 
hizmet kalitemizi yükseltmek, yeni ürünler geliştirmek, 
sosyal sorumluluk projelerimizi tamamlayabilmek için 
gerekli çalışmalara devam edeceğiz. Öncelliklerimiz her 
zaman aynı. 


2017 yılının sonlarında yaşanan döviz 
belirsizliği 2018 yılına yansır mı sizce? 


Kötü yansıyacaktır. Seçimden sonra kurulacak 
olan yeni hükümetin derhal önlemler 

alması gerekmektedir. ilk önce devlet kendi 
birimlerinden başlayarak her şeyi TLleştirmek 
adına gerekli yasal zemini hazırlayıp devreye 
sokması gerekir. Bunu denetleyebilmek 
içinde ayrı eğitimli birimin oluşturulması 
gerekmektedir. 


Döviz kurundaki dalgalanma işinize nasıl 
yansıdı? 


Tabi ki zarar olarak yansımıştır ve yansımaya da 
devam edecektir... 


İş dünyasına ve girişimcilere bir mesajınız var mı? 


Bu ülkede girişimci olmak gerçetken zordur, hiçbir şekilde 
düzgün bir teşvik ve motifasyon desteği alamıyorsunuz. 
Ancak çalışmayı, üretmeyi ve hayal kurmayı yeni 
neslimiz asla elden bırakmaması gerek ve kamu odaklı 
değil de özel odaklı üretkenliğe yönelmeleri gerek. 
Kamudaki yükü ne kadar azaltabilirsek ülke ekonomisine 
o kadar faydalı olacağı inancındayım. 


Bugünkü dünya bilişim, iletişim dünyası, ülkedeki 
ünversite sayılarına bakacak olursak, başta ülkemizden 
başlayarak, ülkemizde eğitim yapan yabancı uyruklu 
öğrencilerin ülkelerine yönelik projeler üreterek, girişimci 
gençlerimizin başarılı olabileceğine inanıyorum. 


Arka kapı 
kilitli miyoli 


m. 4 


Ütüyü kapattık mi? 
Çeşmeyi açmadık değil mi? 
Ocağın altını kapattık mı? 
Nerede olursanız olun, ü Ge 
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2017 yılı nasıl bir yıl oldu şirketiniz için? 


2017 yılına bayiliklerimizin ziyaretleri ile yoğun başladı. 

Büyüme hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz ve eğitim süreçlerine 

ağırlık verdiğimiz bir yıl oldu. 

Her yıl olduğu gibi 2017 yılı da şirketimiz açısından büyüme ve 

gelişim gösteren bir yıl oldu. 

Aynı zamanda 2017 yılı döviz kurlarındaki artış sebebi ile 

tüketici alım gücünü zayıflatan bir yıldı. 

Fakat büyümenin temel yapısını oluşturan unsur ülkemizdeki 

ciddi nüfus artışının tüketim adedini artırması ile gerçekleşti. 

2017 yılı rekabetin daha da yükseldiği ve karlılığın da düşmeye 

başladığı bir yıl oldu aynı zamanda. Tabii bununla ilgili gerekli 

tüm önlemleri de aldığımız bir yıldı. 

Nüfustaki artış tüketici alım gücünün düşmesini dengelemiş ve 

satış artışlarını da beraberinde getirmiştir. 

Marka ve müşteri kitlemizin büyümesinin yanı sıra artan iş 

gücü ile personel sayımızın artması da Başman ailemizin 
büyümesine katkı sağladı. 


Bunun yanında yeni eklediğimiz firmalar 
sayesinde ürün yelpazemizi genişlettik. 
Pazardaki konumumuz değişti. Kalitemiz, 
YA fiyatımız, hizmet hızımız ve ciddi rekabetçi 
duruşumuz ile pastadan aldığımız payı 
arttırmış olduk. 


Yani özetle 2017 yılı büyüme elde ettiğimiz 
ama aynı oranla karlılıktan ödün verdiğimiz 
pazar payımızı artırdığımız bir yıldı. 


2018 yılında planlarınız neler, yol 
haritanızda neler var? 


2018 yılın da rekabetin içinde olabilmek 
için fiyatlarımızı ulaşılabilir tutacağız. 
Pazar payımızı artırdığımız ve 
ilerleyeceğimiz bir yıl olacak. Bu esnada 
elimizden geldiği kadar da karlılık artırıcı faaliyetlerimiz devam 
edecek. 
Tüketiciye fayda sağlamak ve sosyal sorumluluklarımızın 
önemini de unutmadan daha fazla analitik verilerle planlarımızı 
Oluşturup stratejilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 
Her yıl olduğu gibi bu yılda ilkemiz müşterilerimize en doğru 
hizmeti vererek tüketicimize de kaliteli markalar sunarak 
sektöre yön vermek olacak. 


Biz müşteri potansiyelimize ve sattığımız markalara güveniyoruz 
bu nedenle yatırım ve yeniliklerimize devam edeceğiz. 


Mevcut distribütörlüklerimizin yanında yine Kıbrıs'a değer 
katacağını düşündüğümüz yeni bayiliklerimizle şirketimizi 
büyütme hedefinde olacağız. 


Yeni yılda şirketinizin daha iyi noktalara gelmesi için öncelikleriniz neler 


olacak? 


Yeni yılda da insan kaynaklarına verdiğimiz önemle çalışanlarımıza eğitim ve 
kariyer gelişimi odaklı motivasyon artırıcı şirket bütününün yararına bireysel 
yükselişlere yer vereceğiz. Çünkü sizlerde çok iyi biliyorsunuz ki vizyonlu bir 
şirketin tüm paydaşları ancak bir araya gelebilir ise ekip gücü verime döner. 


Güçlü bir takım çalışmasıyla daha fazla başarılı olabilirsiniz. Bu konuda önemli 
adımlar ile ilerleyeceğiz. 

Mutlu çalışan ve mutlu şirket olma yolunda devam edeceyiz. Daima ileri 
sloganımız bu konuda da yol pusulamız olacak. 


2017 yılının sonlarında yaşanan döviz belirsizliği 2018 yılına yansır mı sizce? 


2017 yılında yaşanan döviz belirsizliği aslında her yıl yaşandığı için artık 
belirsizlikten çıktı. 

Tüketici ne yazık ki her geçen gün cebindeki paranın azalmasına alıştı. Döviz 
istikrarlı yükselme gösteriyor. 

2018 yılı içinde durum farklı olmayacak. Fakat biz pozitif düşünüyoruz. 
Sattığımız markalar en iyiler arasında buda talebi artırıyor. 

Yükselme beklentimiz var. Şirketimiz 2018 yılı büyüme planlamasını yaparken 
dövizin tansiyonunu da göz önünde bulunduruyor. Tabii bu arada özel bir vurgu 
yapmak istiyorum. Bizim hedefimiz hızlı büyüme değil temkinli büyümektir. 


Döviz kurundaki dalgalanma işinize nasıl yansıdı? 


Döviz kurlarındaki artış rekabetçi olabilmek için verdiğiniz tavizlerden kaynaklı 
karsızlıkları da beraberinde getirdi. 


Fakat biz sektörel tecrübemiz ile çözüm odaklı ilerledik. Şirket olarak tüketici 
alım gücünün düşmesine duyarsız kalmadık. Çeşitli kampanya aktivitelerimizle 
fiyatlarımızı ulaşılabilir tuttuk. Döviz kar marjımızın düşmesine yol açtı. 


Ülkemizde yaşanan nüfus artışı ise bunu karşılayarak dengeli gitmemizi sağladı. 


Dolayısı ile büyüdüğümüz bir yıl oldu. 
İş dünyasına ve girişimcilere bir mesajınız var mı? 


Yeni yıl herkes için daha karlı daha belirli ve dünyada barış politikalarının iyi 
yapıldığı bir yıl olmasını ümit ediyorum. 


Herkesin mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesini diliyorum. 


“Her yıl 
olduğu gibi 
2017 yılı da 


şirketimiz açısından 
büyüme ve 
gelişim gösteren 


bir yıl oldu.” 


“Misafirlerimize 120 


ülkede 300 noktaya 
Türk Hava Yolları 
ayrıcalığı ile ulaşım 
imkanı sağlamaktan 
memnuniyet 
duyuyoruz.” 


RESUL BAŞ 
THY KIBRIS BÖLGE MÜDÜRÜ 


2017 yılı nasıl bir yıl oldu sizin için? 


2017 yılının ilk çeyreğinin ardından kazanılan olumlu 
ivme ile birlikte verimli bir yıl geçirdiğimize inanıyoruz. 
Haziran ayı itibariyle gerçekleştirdiğimiz frekans 
artışının karşılığını aldığımız bir yıl oldu. 2018 yılında 
da aynı strateji ile büyüyerek ada turizmine katkı 
sağlamayı planlıyoruz. 


Gerek uçaklarımızdaki doluluk oranları gerekse sefer 
sayılarında planlanan artışlar ile daha iyi hizmet 
verdiğimizi ve bağlantı kalitelerimizin yükselmesiyle 
birlikte 2018 yılı için hizmetlerimizin daha da iyi 
noktalara çıkacağını ümit etmekteyiz. 


2018 yılında planlarınız neler, yol haritanızda neler 
var? 


2018 yılında haziran ayı itibariyle günlük uçuş 
sayımızı 7'ye çıkarmayı planlamaktayız. 
7630 oranında kapasite artışına gidilerek 
bunun yolcularımız için bilet fiyatlarına 
olumlu yansımasını bekliyoruz. 


Yeni yılda şirketinizin daha iyi noktalara 
gelmesi için öncelikleriniz neler olacak? 


Pazardaki hakım pozisyonumuzu devam 
ettirmek için hizmet ve kalite odaklı 
çalışmalarımız devam etmekte. Türk Hava 
Yolları, yolcu uçuş deneyimini geliştirme 
konusunda yer ve uçak içi hizmetlerini 
bir bütün olarak ele almaktadır ve 
misafirlerine en yeni teknolojilerin de dahil 
edildiği konforlu bir seyahat sunmayı 
hedeflemektedir. 


İş dünyasına ve girişimcilere bir mesajınız var mı? 


Türk Hava Yolları 1975 yılından beri Kıbrıs'ta faaliyet 
göstermekte olup, karşılıklı olarak haftada 28 frekans 
ile iki ülke arasında bağlantı sağlamaktadır. 


Bu vesileyle iki ülke arasında hem ticaretin, hem de 
turizmin geliştirilmesine katkıda bulunmak; İstanbul 
devamında ise, Kıbrıslı misafirlerimize 120 ülkede 
300 noktaya Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile ulaşım 
imkanı sağlamaktan memnuniyet duymaktayız. 


İstasyon Satışları / Station Sales 


Endüstriyel ve Ticari Satışlar / 
Industrial and Commercial Sales 


Kara Satışları / Inland Sales Deniz Satışları / Marine Sales 


A alnbaş 


2017 yılı nasıl bir yıl oldu sizin için? 


Distribütörü olduğumuz Blomberg ve Grundig markalarına 
özel yaptığımız, 2017'nin birinci periyodundaki Değişim 
Kampanyası ve ikinci periyodundaki Yılbaşı Kampanyasında, 
ekonomideki dalgalanmalara rağmen hedeflediğimizin çok 
daha üzerinde verim aldık. Bunun yanı sıra, bünyemizdeki 
Tepe Home markasında da özellikle yılbaşı döneminde satış 
hedeflerini aşmış durumdayız. 


Bunlara ek olarak, 2017 yılı içerisinde başlayan Mobilya 
Üretim Tesisimiz faaliyetlerine hızla devam etti. Bireysel 

ev projelerimiz ile beraber, gelişen inşaat sektörü ve buna 
paralel olarak büyüyen yurt yatırımlarından kaynaklı üretim 
kapasitemiz artmış bulunmaktadır. 


2018 yılında planlarınız neler, yol haritanızda neler var? 


2017 yılında da olduğu gibi koordine bir şekilde 
anahtar teslim projelerimizi tamamlayacağız. Bu 
projelerimizde verdiğimiz servislere; VRS 
klima sistemleri, ahşap ve mobilya 
üretimi ve dekorasyon işleri, parke, beyaz 
eşya, elektronik, küçük ev aletleri, LED 
aydınlatma, ses ve güvenlik kamera 
sistemleri dahildir. 


Verdiğimiz bu hizmetlerle, başlangıçtan 
anahtar teslimi yapılana kadar geçen 
süreçte müşterilerimizi proje takip 
külfetinden kurtarmış oluyoruz. 


Müşterilerimiz yalnızca bir şirket ile 
muhatap olacağından, proje takibi çok 
daha kolay bir hal almış oluyor. Bunun 
haricinde üretime dayalı sürdürülebilir 
yatırımlar da yapmayı planlıyoruz. 


Yeni yılda şirketinizin daha iyi noktalara 
gelmesi için öncelikleriniz neler olacak? 


2018 yılında kurumsallık ve dışa açılım öncelikli planlarımız 
arasındadır. 


Benim Londra'daki işletme eğitimimi tamamlayıp gelmem 

ile aile şirketimize ilk defa ikinci nesil dahil olmuş oldu. Aile 
bireylerinin katılımıyla ve emeğiyle zenginleşen işletmelerin, 
rekabetçi iş dünyasında güçlü bir şekilde ilerlemek adına 
vizyonlarını daha da genişletmelerinin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecine 
destek vermek üzere geliştirilen, işletmelerin sürdürülebilir 
yönetim anlayışlarını derinleştirmek ve kurumsallaşmak üzere 
düzenlenen birçok eğitim ve seminerlere katıldım. Mevcut 


şirket yapımızın kurumsallaşma hedefine yakın olduğunu 
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düşünüyorum. Şirket olarak, 2018'de bu konuya daha da yoğunlaşarak, ideal 
yapıya ulaşmayı hedefliyoruz. 


Ayrıca, az önce bahsettiğim gibi dışa açılım da 2018 yılı planlamalarımız 
arasındadır. Mobilya üretim tesisimizin büyümesiyle farklı pazarlara açılmayı 
hedefliyoruz. 


2017 yılının sonlarında yaşanan döviz belirsizliği 2018 yılına yansır mı sizce? 


Hedeflerimizi birçok değişebilecek faktörü göz önünde bulundurarak belirliyoruz 
ve 2018 yılındaki belirsizliklerin de hedeflerimiz üzerinde minimal etkisi olması 
için çaba sarf ediyoruz. 


Genellikle ithalatlar döviz cinsinden yapılıyor. İthalatın büyük bir kısmı ise 
Türkiye'den yapılıyor. Hal böyleyken Türkiye ile yapılan ticaretlerde döviz yerine 
TL üzerinden ticaret yapılması için politikalar geliştirilebilirse ticari firmalar 
olarak riskimiz azalmış olur. Sonuç olarak bu durum tüketiciye de olumlu olarak 
yansır. 


Döviz kurundaki dalgalanma işinize nasıl yansıdı? 


Döviz kurundaki dalgalanma her şart altında hem firmalara hem de tüketicilere 
olumsuz yansıyabilir. Herkes açısından en güvenli olanı ise kurun daha dengeli 
bir şekilde hareket etmesidir. Dönem içerisinde de bu dalgalanmalar kimi zaman 
lehimize kimi zaman da aleyhimize yansımıştır. 


İş dünyasına ve girişimcilere bir mesajınız var mı? 


Ülke ekonomisini canlandırmak adına girişimcilere devlet tarafından her türlü 
desteğin verilmesi taraftarıyım. Girişimcilerin adım atabilmesi adına, tüketicileri 
daha bilinçli tercih yapmaya teşvik etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yerli 
işletmelerin tercih ve yerli üretimin de teşvik edilmesinin bu ülkeye katma değer 
sağlayacağını düşünüyorum. 


“Yılbaşı 
Kampanyasında, 
ekonomideki 


dalgalanmalara 
rağmen 
hedeflediğimizin çok 
daha üzerinde verim 


aldık.” 


haberler 


mhaberler 


YATIRIMCININ YENİ TERCİHİ GAZİMAĞUSA 


Öğrenci şehri, liman kenti, tarihin merkezi, huzurun adresi, yatırımın 
kazançlı durağı... Mağusa'dan bahsediyoruz, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin gazi şehri. Otelleri, üniversiteleri, limanı ve eşsiz tarihi 
ile tam bir çekim merkezi. Sadece turist değil, yatırımcıyı da çekiyor 
bu özellikler. Kıbrıs'ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekonomi Kıbrıs 
Prestige'de Mağusa bölgesine mercek tuttuk. 


Yerli yabancı yatırımcının yakından izlediği, Türk Lirası ile satışın daha 
ağırlıkta olduğu ve kalite çıtasının günden güne yükseldiği Mağusa'da 
emlak sektöründe neler oluyor bu bölgede, neden tercih ediliyor, fiyat 
ortalaması nasıl, gelecek için beklentiler ne yönde? 

Bölgede markalı konut projelerine imza atan üç inşaat firması ve bölgenin 
profesyonel yatırım danışmanı ile değerlendirdik gelişmeleri. 

Konuklarımız Noyanlar Şirketler Grubu Satış Direktörü Zarif Noyan, Döveç 
Group Satış Müdürü Ozan Özdemir, Dörter Construction Direktörü Nihat 
Dörter ve Smart Estate Direktörü Salih Fenercioğlu... 


YENİ NESİL YATIRIM ARACI: 
KRİPTO PARALAR 


Ekonomi Kıbrıs Prestige dergimizin Aralık sayısında 
dikkat çeken konulardan birisi de Kripto paralar oldu. 


Dolar, Euro, Sterlin, faiz, ev, arazi... Hepsinin 
pabucunu dama attı kısa sürede. Yatırımın yeni adı, 
yatırımcının yeni tercihi kripto paralar oldukça popüler 
son aylarda. Özellikle de Bitcoin... 19 bin doları gördü 
1 Bitcoin. 


Peki nasıl yükseliyor? Nasıl kazandırıyor? Ve ilk 
gün Bitcoin alan, bugün ne kadar kazanç elde etti? 
Rakamlar akıl alır gibi değil... 


DÖVİZ KURLARI 
2012-2017 


Para piyasalarındaki her hareketin, küçüğünden büyüğüne 
herkes tarafından hissedildiği bir ülke Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti. Resmi para birimi Türk Lirası, fakat 
dövizdeki her dalgayı yaşıyor vatandaş. İş adamından 
öğrencisine kadar, dövize bağlılık, hatta bağımlılık söz 
konusu. Düşünün ki Türk Lirası değer kaybedince, sterlin 
değerlenince kira ödeyen de etkileniyor, otomobil alan da, 
ithalat yapan da. A'dan Z'ye geniş bir etki ağı oluyor kur 
artışının. Ve 2017 bu anlamda hareket dolu bir sene oldu. 
Kurlar kendi rekorunu kırdı arka arkaya. Sterlin 6, dolar ve 
Euro 5 liraya göz kırptı. 


Peki nasıl geldi bu noktaya? Hangi sene, hangi ay ne 
kadardı, nasıl yükseldi? Hepsini grafiklerle paylaştık 
sizinle. 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


a JOURNEY 
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KIBRIS LEFKOŞA : Mehmet Akif Cad. No: 58 / A Köşklü Çiftlik Dereboyu 0392 229 1392 


2018 YILINDA CARDPLUS KARTLARINIZ 


StarCard BKM tarafından 2017 yılında yapılan yatırım 
ve çalışmalar doğrultusunda 8 yerel banka Cardplus 
Kredi Kartları ile temassız ödeme sistemine geçti. 


KKTC'de ilk kez, kartlı ödeme sistemlerinde Temassız 
Ödeme faaliyetini başlatan StarCard BKM, 8 bankaya 
Cardplus markaları için temassız hayatı sundu. 


Temassız kart basım, temassız Pos hizmetlerini günümüz 
dünya teknolojisi ve alt yapısı ile birlikte Kıbrıs'a taşıyan 
StarCard BKM, bu hizmet ağıyla birlikte KKTC'nin güçlü 
yerel 8 bankasına trend kartlı ödeme sistemi çözümleri 
sunuyor. 


2018 yılı itibariyle tüm Cardplus kullanıcıları Temassız 
hayatın kolaylığını yaşayacaklar. 


Günlük hayatta temassız ödemenin yeri 


EKONOMİ KIBRIS 


Günlük hayatınızı düşünün, işe gitmek üzere evden 
çıkıyorsunuz karşınıza ödeme yapmak zorunda 
olduğunuz sizi duraksatan bir sürü “engel” çıkıyor. 
Kahve almak istiyorsunuz, atıştırmak için hızlıca bir 
şeyler almak istiyorsunuz, markete uğruyorsunuz, benzin 
istasyonuna duruyorsunuz vs. Gününüzün en önemli 
saatleri bu gibi alışverişler ile geçiyor. Tüm bu işlemlerin 
saliseler içinde gerçekleştiğini ve hayatı kovalamak 
zorunda kalmadığımızı düşünsenize. 


Hız her zaman insanların tutkusu olmuştur, birşeyin hızlı 
oluşu aklımızda onu her zaman bir adım öne taşımıştır. 
Hızlı yaşamak, hızlı araba, hızlı öğrenmek, bir şeyleri 
hızlı yapabiliyor olmak... 


Hızın bu kadar önemli olduğu bir zamanda insan 
hayatının her saniyesi ayrı önem taşıyor. Bu hızla 


PRESTİGE 


değişen çağa ayak uydurmak için de tek yapabileceğimiz aynı şekilde hızlı 
olmak. İşte tam bu noktada temassız ödeme sistemleri bize beklemeyi 
unutturuyor ve hayatımıza hız katıyor. 


Günümüz dünyasında temassız ödemenin payı gün geçtikçe artıyor. 
Verimi, güvenliliği ve hızı günümüz ekonomisinin dönüm noktaları 
arasında. 


Temassız ödeme, işlemleri daha hızlı yapmayı ve POS-terminal ile 
müşterinin ödeme için kullandığı cihaz arasındaki iletişimi sağlıyor. 
Temassız ödemenin 2016'da kalkışa geçtiği ve NFC yani Near Field 
Communication (Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi) işlemlerinin dünya 
çapında 74 milyar dolara vuracağı beklenmekte. Çalışmalar, bu kanal 
yoluyla harcamaların da artacağını gösteriyor ki bu da bankalar için 
belirgin değerde bir büyüme fırsatı. 


Bu noktada Türkiye, Avrupa ülkelerine bakıldığında temassız ödeme 
alanında en gelişmiş ülkeler arasında yerini alıyor. Temassıza geçiş 
tüketici farkındalığı, avantajları anlama ve teknik alışkanlıkların değişmesi 
açısından zaman almakta. Kartların temassız özelliğinin insanlarda 
yarattığı bariyerlerin önüne geçilip, farkındalığı arttırarak temassız kart 
kullanımının arttırımı hedefleniyor. 


Temassız kart denildiğinde akla en çok şifresiz alışveriş ve kullanım 
geliyor, bu da acaba güvensiz mi sorusunu doğuruyor. Halbuki giderek 
yaygınlaşan kullanım gösteriyor ki temassız ödeme güvenli ve asıl kullanım 
nedenleri hızlı, pratik oluşu ve şifre girme zahmetine girmiyor olmamız. 


Temassız kartlarla ödemelerinizi 50 TL'ye kadar şifresiz, 50 TL üzerinde 

ise yine temassız ama şifreli yapabiliyorsunuz. arCa r ad r 
Temassız ödemelerinizi üst üste şifresiz olarak sınırlı adette yapabilirsiniz; 

bankanız tarafından belirlenen şifresiz temassız işlem sınırına ulaştığınızda 


kartınız sizi kart sahibinin siz olduğunu doğrulayacağınız şifreli işleme Banka Kartları Merkezi 
yönlendirir. 


Kısacası, tüketici kafasındaki şifre bariyerini kırdığı ve temassız ödemenin 
belli bir sınırı olduğu bilincine vardığı takdirde ikinci en büyük sorun olan 
alışkanlık yaratılmamış olma bariyeri de böylelikle aşılabilir. 


Artık sinemalarda ödeme sirasında daha müşteri kartını çıkarmadan 
çalışan “Temasız var mı?” diye soruyor. Bu algı ve alışkanlık karşılıklı bir 
biçimde hem üye iş yerlerinde hem de kullanıcılarda oluşmaya başlıyor. 
Giderek artan bu arz- talep döngüsü de temassız kartların yayılmasındaki 
en büyük destekçi. 


Temassız ödeme teknolojisi, insan hayatının kalitesini arttırmak ve 
dinamiğini korumak için bu hızı daha çok insanın hayatına sokmayı 
hedefliyor. Uzun lafın kısası, ister dükkan sahibi esnaf olun ister 
kart sahibi, hayatı hızlandıran ve kolaylaştıran teknolojiler hepimizin 
vazgeçilmezi olacak. 


Günümüz dünyasında, artık çalışanlar kartlarınızı değil yüzlerinizi 
hatırlayacaklar. 


Şimdi kendi gününüzü düşünün, bir gününüz temassız olsa nasıl olurdu? 
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yiyeceklerin uğrak noktası da o, 
ZI N CI RI p Kıbrıs'a gelen iş insanlarının ilk 
. tanıştığı restoran da... Ülkenin 
zincir lezzet durağı Niazi's Direktörü 
Ahmet Aydeniz 2018'e yatırım 
kararıyla giren iş insanlarından biri. 


Bu kez hedef daha yüksek ve daha 
global. 
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HİZMET KALİTESİ VE 
SERVİS HIZI ÇOK ÖNEMLİ 


İş dünyasının tercih etti 
çıkaran özellikleri neler? 


ir adres Mirage, öne 
Konsepti nedir? 


Mirage dediğimiz restoran Niazi's restoranın 
Gönyeli'deki üçüncü şubesidir. On yıl önce açıldı. 
Merkezde olması ve hizmet kalitesinden çok güzel 
geri dönüşler alıyoruz bu sebeple tüm iş yemekleri, 
siyasi toplantı yemeklerine şahitlik ediyor bu mekan. 


İŞ TOPLANTILARI, ÖZEL OTURUM VE 
GÖRÜŞMELERİN MEKANI 


Kimler geliyor bu restorana? 


Bulunduğu yer itibariyle, her yere yakınlığı, park 
kolaylığı, Niazi's Gönyeli tüm kesime uygun bir 
mekan. Toplantıların, özel oturumların, görüşmelerin 
yapılabileceği özel bölmelerin bulunduğu yerler de var 


Hem kafe bölümü hem de ful kebap servis eden 
bölümümüz bulunmaktadır. Bu yüzden de iş 
yemeklerine ve siyasi toplantılara uygun. Hızlı servisi 
ile iş insanlarının kısıtlı vaktini harcamamak adına 
da avantaj sağlıyor. Lezzetten ve hizmetten memnun 
olmaları tercih edilme sebebimiz oluyor. Ünlü birçok 
isminde tercih ettiği mekanlarımızdan biri aslında. 
Hatta onlardan hatıra kalsın diye imzalı tabak 
koleksiyonlarımızda var. 


YENİ YATIRIM PLANI: KIBRIS 
MUTFAĞINI DÜNYAYA TANITMAK 


Bu alanda yeni yatırım planları var mı? 


Uzun zamandır düşündüğüm bir kaç amacıma hizmet 
edecek büyük bir projem vardır. Son birkaç yıldır da 
bu projemin tasarımlarıyla uğraşıyorum. Projeyi uzun 
zaman dilimine yaydık. Amacımız güncel hayatımıza 
uyarlamaktı. 


Önceden tasarladığımız birçok içerikte gelişim ve 
yenilikler sağladık son yıllar da. Dünyada tercih edilen 
fakat adamızda olmayan bir yenilik aslında ben de 
bunu burada hayata geçirerek bir ilke imza atmak 
istiyorum. Şu an inşaata başlama aşamasına geldik. 


Niazi's Kıbrıs'a özgü bir konsepttir. Lezzeti ile ön 
plana çıkan bir restorandır. En çok tercih edilen 
menüsü de full kebap. Bunun yanında alakart 
menümüzde çeşitli seçeneklerimizde var. Amacımız 
hem Niazis' restoranı belirli bir noktaya taşımak hem 
de proje içerisinde Kıbrıs'a özgü yemekleri tanıtmak, 
Kıbrıs kültürünü, örf ve adetini, ata yemekleri ile 
hazırlanan gastronomi içerikli her şeyi hem restoranda 


servis hizmeti vermek hem de şarküteri bölümümüzde 
paketlenmiş olarak satmak istiyoruz. 


Yeni projemizin yeri yine Girne bölgesinde, Deniz 
Kızı oteli beş yüz metre geçince kendi arazilerimizde 
başlatıyoruz. 


Biraz öncede vurguladığım gibi Kıbrıs yemeklerini 
tanıtmak istiyorum. Halkımız sanki kendi geleneksel 
Kıbrıs'a özgü yemekleri küçümsemiş gibi geliyor 
bana. Sanki sadece evde pişen yemekler gibi 
algılıyorlar. Yemeklerimiz restoranda da çok şık servis 
edilebilir sanırım onlar böyle düşünmüyor. Kıbrıs'ın 
gastronomisi dar gibi görünse de dünya mutfaklarına 
baktığım zaman hiç de küçümsemememiz gerektiğini 
görebiliyorum. 


KIBRIS MUTFAĞI ÇOK ZENGİN 


Tüm içtenliğimle söyleyebilirim ki bizim mutfak 
ilmimiz, bilgimiz ve lezzetimiz birçok yerin 
gastronomisine göre daha üstündür. Kısmi olarak 
Türkiye'de de bu durumu görebiliyorum. 


Ben bunları ticari olarak sunmak istiyorum kendi 
restoranım da. 


Turistlerimize kendi kültürümüzü yaşatmak tattırmak 
istiyorum. Yurt dışından alıntı yemeklerle servis 
yapmak yerine kendi kültürümüzü sunmak istiyorum. 
Mesela bir pizzayı ele aldığımızda eğer pizza bizim 
olsa idi fakir yemeği algısı ile restoranlarımızda servis 
edemezdik. 


Bu özgüvenimin sebebi ise kendi yemeklerimizi 
görüntü ve lezzet olarak takdir etmemdir. Yurt dışında 
tahsilimi ve stajımı tamamlarken birçok gastronomi 
tecrübem oldu. Yani deneyimlerimin doğrultusunda 
karar verdim. Fransa'da bizim yemeklerimize benzer 
ev yemeklerini lüks restoranlarda satıldığını gördüm. 
Bizim ayvalanmış fasülyemizi silver servisler ile 
sunuyorlardı. 


Demek ki bunlar yemek ve lezzet de bizden iyi 
değiller. Sadece reklamını tanıtımını, sunumunu ve 
servisini iyi biliyorlar. Eğitimini iyi veriyorlar size 
özel hissettirmeyi iyi biliyorlar. Bende adamızın 
tüm yöresel lezzetlerini açığa çıkarmak istiyorum. 
Merkezde üretimini gerçekleştirip servis ve şarküteri 
satışının yanı sıra oraya gelen turistlere gastronomi 
turizmi yapacağım. Orta Avrupa'da çok ilgi gören 
bir sistem bu beş ila on gün arası turlar ile gidilen 
yerlerde oraya ait lezzetleri uygulamalı öğretiyorlar. 


Bunun içinde hem eğitim hem de konaklama ücreti 
alarak ülke turizmine ve kendi tesislerine ciddi 
katkılar sağlıyorlar. Bende tesisime ve ülke turizmine 
katkı koymak için restoranın üstünü butik otel olarak 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTİGE 


tasarlattım. 


Niazi's restoranları bunu da bir branşı olarak tanıtıp 
pazarlayacaktır. Tesisin içerisinde ki mutfak eğitim alanı olarak da 
kullanılabilecek bir yapıda olacak. 


ALTMIŞ SEKİZ YILLIK BİR 
LEZZET ZİNCİRİ 


Niazi's nasıl kuruldu, nasıl marka oldu? 


Niazi's restoranın ilk kıvılcımı Limasol'de 1949 yılında başladı. 
Babamın kendisine arkadaşları ile muhabbet etmek için açtığı ufak 
çapta bir yer ile başlayıp sonra çevredeki insanların gelmesiyle 
restoran olarak devam etti. Sonra lezzetini İngiliz üstü personeline 
tanıtıp daha da tanınmış hale geldi. Modem ve şik bir mekanla 
ününü ada çapına yayıldı, 1960 yılında. 


1974 sonrası da Girne kordon boyundaki yerimize taşındık. Şu an 
babamın adını verdiği altmış sekiz yıllık bir lezzet zinciri olduk. 


DENİZ KIZI HOTELE AGUA PARK GELİYOR 


Niazi's etkileyici bir geçmişe sahipmiş gerçekten. Peki Denizkızı 
Hotel'den bahsedelim, otel nasıl kuruldu? 


1978 ile 1980 yıllarında, Kıbrıs'ta henüz otel yoktu. Evler ve 
binalar şimdikiler kadar modern ve önemli değil iken, babam 
burayı beğenip devlet emlaktan kiraladı. Fakat turist ve müşteri 
olmadığı için iki yıl boyunca sadece hafta sonları müzikli gece için 
çalıştırdı. Sonra ilerleyen zaman içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü 
katı tamamladı. Seksenlerin ortasında turist akımı ile çalıştırmaya 
başladık. 1997 yılında şuan ki binamızı yaptık. Burası içinde bu 
yıl yenilikler yapacağız, agua park projemizi hayata geçireceğiz. 


İŞ İNSANLARI YENİLİKLERDEN KORKMAMALI, 
KARAMSARLIĞA DÜŞMEMELİ 


İş insanlarına, genç girişimcilere bir mesajınız var mı? 


Girişimci ruhlu Kıbrıslı gençlerinin kendilerini küçümsememelerini 
öneriyorum. Turizm ile ilgili bir proje yapmak isterler ise sunulacak 
yüzlerce fikir var en basit bir örnekle ben kuyu kebabını turistlere 
cazibeli bir şekilde sunuyorum hem tanıtmış hem de para 
kazanmış oluyorum. Şuan Rum tarafında eko turizmler var gidip 
görün fikir edinin. 


Fırsatları yakalayın. Başkalarından hazır beklemeyin. Kopyalama 
yapmayın özünü değerlendirmeye çalışın. 


İş insanlarına vermek istediğim mesaj ise son zamanlarda iş 
insanlarında karamsar yaklaşımlar gözlemliyorum. Bunun sebebi 
piyasadaki bazı belirsizliklerdir diye düşünüyorum. Onlara 
tavsiyem yeniliklerden korkmamalıdırlar. Bilmelilerdir ki daha önce 
şuan ki işletmeleri de yoktu ama piyasa uzun zamandır böyleydi. 


DAHA İYİ PARLAKLIK, DAHA YÜKSEK KONTRAST. DETAYLARI KAÇIRMAYIN! 


Micro Dimming Teknolojisi kullanan yeni nesil Grundig TV'ler kontrastı iyileştirir. 
Bu sayede fark edilir sekilde daha yüksek kontrasta ve daha iyi parlaklığa sahip net 
görüntüler ortaya çıkar 


DAHA YÜKSEK KONTRAST! 


HDR en parlak beyazlar ile en koyu siyahlar arasındaki kontrastı arttıran bir teknolojidir. 
HDR sayesinde daha gerçekçi ve mükemmel görüntünün keyfini sürebilirsiniz. 


İNSAN GÖZÜNÜN GÖRDÜĞÜNE YAKIN RENKLER! 


Wide Color Gamut sayesinde kırmızılar daha kırmızı, yesiller ise daha yesil! 


Bu teknoloji, algılayabileceğiniz renk alanını genişletir ve daha parlak renklerin keyfini 
çıkarmanızı sağlar. 
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DERVİŞ BORA SAVARONA 
ŞEKER SİGORTA (KIBRIS) LTD. 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 


YANGIN 
SİGORTASI 
YAPTIRIRKEN 
DİKKAT 
EDİLECEK 
: KONULAR 


Değerli Ekonomi Kıbrıs okurları, 


Bu yazımda sizlere Yangın Sigortaları hakkında 
genel bilgileri aktarmaya çalışırken, bir sigortacı 
olarak değil, bir vatandaş gözünden bu tip poliçeler 
yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan 
bahsedeceğim. Bununla birlikte yangın sigortalarının 
K.K.TC.'deki uygulamalarından ve bu branşın Kuzey 
Kıbrıs sigorta sektöründeki öneminden söz etmek 
istiyorum. 


Çok geniş bir uygulama alanı bulunan yangın 
sigortaları ile çok küçük meblağlardaki bina ve 
muhteviyattan, değeri trilyonları bulan büyük tesis 
ve işletmelere kadar birçok riziko teminat veya 
teminatlar altına alınmaktadır. 


Motor branşının aksine Yangın sigortaları sigorta 
şirketleri için kârlı branşlardan biri olmasına rağmen, 
yangın branşının ülkemizde gereken ilgiyi ve önemi 
görmemesi ,insanların tırnaklarını kazıyarak elde 
ettiği birikimlerini değerlendirdiği özel veya ticari 
binalarını güvence altına almaktan kaçınması, 
“benim başıma gelmez!" diyerek bu riskleri göz ardı 
etmesi akıl almaz bir durumdur. Biz Şeker Sigorta 
(Kıbrıs ) Ltd. olarak bu bilinci ve farkındalığı artırmak 
amacıyla konut sigortalarında ikinci kampanyamızı 
başlatmış bulunmaktayız. Tüm ek teminatlarla 
sunduğumuz bu konut paket sigortamızda yıllık çok 
cüzi miktarlarla evinizi ve eşyalarınızı güvence altına 
alırken evde yaşayan aile fertlerinin de 1 yıllık ferdi 
kaza sigortasını ücretsiz bu poliçelerle hediye olarak 
sunmaktayız. 


Peki Yangın Sigortası Nedir? 


Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her 
türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana 
gelen yangın, infilak ile bunlardan kaynaklanan 
buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu 
fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. 
Meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla 
muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya 

başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin 
sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu 
sigortanın kapsamına dâhildir. Bu sigortalarda 
sigortalı mal sahibi olabileceği gibi, kiracısı veya 
ipotek alacaklısı (borçlusu) de olabilir. 


Günümüzde Yangın poliçeleri genellikle paket sigorta 
olarak pazarlanmaktadır. Bu poliçelerde yangın 
teminatı ile beraber birçok ek teminat rizikonun 
koşullarına göre müşteriye sunulmakta ve yangın ile 
birçok risk tek poliçeyle güvence altına alınmaktadır. 
Bu ek teminatlarla yangın poliçeleri çok geniş bir 
yelpazeye hitap etmektedir. Ancak bunların hepsini 
burada detaylandırmamız mümkün olmayacağından 
başlıca bu ek teminatların ne olduğunu bilmekte 
fayda olduğu kanısındayım. 

Deprem, hırsızlık, sel/su baskını, dahili su, 

fırtına, duman, yer kayması, taşıt çarpmaları 
(kara,hava,deniz), GLKHH (Grev Lokavt Kargaşalık 


Halk Hareketleri), Kötü Niyetli Hareketler-Terör, cam 
kırılması, makine kırılması, elektronik cihaz ve yangın 
mali sorumluluk sigortaları paket sigortalarda verilen ek 
teminatlara örneklerlerdir. 


Bir Yangın Poliçesi Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? 


Yangın sigortaları yaptırılırken dikkat edilmesi gereken 
hususların başında aşkın veya noksan sigorta halleri 
gelmektedir. Sigorta bedelinin gerçek değerinden fazla 
veya eksik olması rizikonun gerçekleşmesi halinde, 
hem sigortalıya hem de sigortacıya büyük sıkıntılar 
doğuracak durumlardır. Sigortacılıkta, sigorta bedelinin 
sigorta değeri ile aynı veya yakın olması yani “gerçek 
sigorta” durumu esastır. Ancak poliçe başlangıcında 
gerçek sigorta yapılsa dahi enflasyon nedeniyle 1 yıl 
içinde dahi değerlerde eksilme meydana gelebilir. 

Bu nedenle enflasyona endeksli veya dövize endeksli 
poliçeler daha fazla uygulama imkânı bulmaktadır. 
Sigorta bedelleri bulunurken; 


* Binalar için rayiçlerine göre bulunacak değerden arsa 
payı, mevkii değeri, eskime payı düşülerek, 

* Eşyalarda yenisinin satın alma değerinden eskime 
,aşınma payı indirilerek , 

* Fabrika tesisatı ve makineler için yenisinin satın 
alınması için yapılacak giderlerden eskime payı 
düşülerek bulunur. 

* Ticari mallarda malın rayiç değeri temel alınır. 


Diğer bir önemli husus muafiyetlerdir. Sigortacılıkta 
muafiyet, basitçe anlatmak gerekirse, sigortalının 
riskin bir bölümünü üstelenmesidir. Sigorta şirketleri 
poliçelerinde sattıkları birçok teminata muafiyet 
uygularlar. Örneğin deprem kümül (birden fazla) bir 
risk yaratır. Bu nedenle sigorta şirketleri muafiyet 
uygulayarak kendilerini mali açıdan garantiye alırlar. 


Günümüzde teminatlarda genellikle uygulanan muafiyet 
türü tenzili muafiyettir. Tenzili muafiyette miktar sigorta 
bedelinin veya hasarın belli bir yüzdesi veya maktu bir 
bedel olabilir. Sigorta dönemi içinde meydana gelen 

her bir hasar için olabildiği gibi toplam hasarlar için 

de söz konusu olabilir. Tenzili muafiyet oranını yüksek 
olması, sigortalının ödeyeceği primi azaltan bir etkendir. 
Herhangi bir teminata muafiyet uygulanmışsa bu 
teminatın klozu (özel şartları içeren açıklama kısmı) 
içerisinde belirtilmek zorundadır. Bu yüzden sigorta 
yaptırırken alınacak teminatlara uygulanacak muafiyet 
oranlarının her zaman kontrol edilmesi sigortacının 
lehine olacaktır. 


Ülkemizde günden güne kızışan sigortacılık sektörü 
içerisindeki rekabet nedeni ile bazı şirketlerin bazı 
poliçeleri piyasadan daha ucuza satma çabası içerisinde 
olduğunu görmekteyiz. Bu poliçeler incelendiğinde 
birçok teminata uygulanan muafiyet oranlarının yüksek 
olduğu görülmektedir. Ucuz poliçeleri satın alan kişi, 

bu süre zarfında bir kazanç sağladığını düşünürken, 

bir hasarın meydana gelmesi halinde satın aldığı bu 
poliçedeki muafiyet oranı nedeni ile daha büyük bir 
kayıp yaşayacağının farkında değildir. 


Yangın sigortalarında bina yapıları ve rizikonun coğrafi 
koşulları ödeyeceğiniz yıllık primlerde farklılıklar 
olmasını sağlar. Örneğin betonarme bir bina ile ahşap 
bir binanın poliçesine ödeyeceğiniz yıllık primi aynı 
olamaz. Binaların yapısının tam kagir, adi kagir, 

yığma veya kagir olmayan yapıda olması kullanım 
amaçlarının özel, ticari veya sinai olması primlerde 
değişkenlik göstermesine neden olur. Aynı şekilde bir 
dere yatağında konumlanan ev ile tepe üzerinde inşa 
edilmiş bir evin sel/su baskını teminatına ödeyeceği 
prim aynı olmaz. Özellikle ülkemizde sayısı günden 
güne hızla artan profesyonel emlak danışmanlarının bu 
bilgi ve donanıma sahip olarak bina satışları yapmaları 
,müşterilerini bu doğrultuda bilinçlendirerek yangın 
sigortalarını yaptırmalarına teşvik etmeleri gerektiği 
kanısındayım. Banka kredisi ile satın alınan binaların 
yangın sigortaları banka tarafından ödeme süresi bitene 
kadar yapılmaktadır. 


Sigorta sözleşmesi, sigortacıya yükümlülükler getirdiği 
gibi, mutlak iyi niyet ilkesi gereğince sigortalıya da 

bazı yükümlülükler getirir. Sigorta sözleşmesinde 
sigortalının beyanı esastır. Sigortalı ya da sigorta 

ettiren, güvence altına aldığı nesneye ilişkin tüm 

bilgileri doğru olarak vermek; aynı şekilde sözleşmeye 
aracılık eden kişi de neyi, ne koşullar altında aldığı 
konusunda doğru ve gerçek bilgileri sigortalıya bildirmek 
zorundadır. Sigortalının sigorta sözleşmesinden 

doğan yükümlülüklerini şöyle sıralayabi. Prim 
ödeme yükümlü! , ihbar yükümlüli 
önlemlerini alma yükümlülüğü ve muayene ettirmeye 
izin verme yükümlülüğü. Özellikle sigorta sözleşmesi 
yapılır yapılmaz primin tamamının ya da bir kısmının 
ödenmesi veya hasar olması durumunda en fazla 5 gün 
içinde ilgili şirkete bildirmekle ihbar yükümlülüğüne 
riayet edilmesi olası hukuki süreçlerinin sigortalının 
lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır. 


Yangın Sigortalarının Kuzey Kıbrıs'taki Uygulamaları 
KKTC deki uygulamalarına bakarsak Yangın sigortaları 
Konut Paket ve Ticari paket olarak satılmaktadır. Bu 
paket sigortalarına kloz olarak adlandırdığımız özel 
şartlar eklenebilmektedir. Özel şartlar, genel şartların 
dışına çıkmaksızın alınan teminatların kapsamlarını 
genişleten veya daraltan maddelerden ibarettir. Burada 
çok önemli bir detayın altını çizmek istiyorum. Yangın 
genel şartlarına özel şartlar eklenemez ve açıklama 
kısmındaki (wording) özel maddeler ile genel şartlardan 
herhangi bir madde engellenemez. Diğer ek teminatlara 
özel maddeler eklenebileceği gibi bu maddeler genel 
şartların çerçevesini aşamaz. 


Yangın sigortaları meydana gelebilecek maddi hasarları 
güvence altına alırken diğer taraftan olası bir yangın 
sonucu meydana gelebilecek yaralanmalar veya can 
kayıplarının hiçbir maddi karşılığının olmayacağı 
malumunuzdur. Bu nedenle binalarda yangınlara 

karşı alınması gereken önlemleri azami derece almak, 
özellikle büyük binalarda yangın merdivenlerinin 
yapılması ve kullanılabilir olması (bugün ülkemizde 
yapılan birçok hotel vb. binalarda bu yangın 
merdivenlerinin olmadığını görüyoruz) yangın söndürme 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


tüplerinin binanın büyüklüğüne göre yeterli sayıda ve 
gerekli yerlerde bulundurulması ,tüplerin bakımlarının 
düzenli bir şekilde yapılması, duman sensörlü alarm 
sistemlerinin kurulması büyük trajedileri önleyecek en 
basit önlemler olarak sıralayabiliriz. Yakın zamanda 
İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı 120 daireli 
Greenfell Tower'da çıkan yangın felaketini örnek olarak 
gösterebiliriz. Olay ardından yayınlanan rapora göre, 
binada yangın alarm sisteminin olmadığı, kazan dairesi, 
asansör motor odası ve zemin kat elektrik kontrol 
bölümünde bulunan yangın söndürme tüplerinin son 
kullanma tarihinin 12 ay geçtiği tespit edildi. Bu olayda 
bahsettiğimiz azami önlemlerin olmayışı trajedinin 

ne kadar kötü bir senaryo ile vuku bulabileceğinin 
göstergesidir. 


Yangın poliçelerinin KKTC deki uygulamalarından 
bahsederken ülkemizde henüz kullanılmayan ancak 
Türkiye ve dünyada uygulanmakta olan yangın sigorta 
çeşitlerinden bahsetmek gerekir. Buna bir örnek yangın 
abonman poliçelerdir. Yangın abonman sadece emtiaya 
(satışı yapılan mal) uygulanabilen bir poliçe olup stok 
değerinin sürekli değişkenlik gösterdiği durumlarda 
sigortalının azami değerler üzerinden sigorta yaptırıp 
fazla prim ödemesini önleyen bir ticari poliçe şeklidir. Bu 
sigortaların süresi 3 aydan kısa 1 yıldan fazla olamaz. 


Bu sigortalarda sigortalı primin 2640'ını peşin ödemekle 
yükümlü olup sigortacı resmi muhasebe kayıtlarını 
inceleme ve fiziki sayım yapma yetkisine sahiptir. 

İleriki zamanlarda bu tip poliçelerin de piyasamızda ilgi 
göreceği düşüncesindeyim. 


Son olarak bir sigortacı gözünden yangın poliçelerinin 


sektördeki öneminden ve bu poliçelerde ihtiyari olarak 
adlandırdığımız kapasite üstü risklerin reasürans 
şirketleri ile paylaşılmasından söz etmek istiyorum. 
Yukardaki yazıda bahsettiğim gibi yangın branşı ,motor 
branşının aksine, hasar oranı düşük karlı bir branş 
olmasından dolayı, sigorta şirketlerinin üzerine düşmesi 
gereken bir branş olduğunu düşünmekteyim. Bu branşla 
beraber sigorta şirketleri özellikle motor branşından 
ödediği hasarları bir nebze süspanse ederken, şirket 
karlılıklarını artırabilecekleri gibi bir sonraki yıl 
reasürerleri ile yapacakları trete anlaşmalarında ellerini 
güçlendiren bir koz olarak görülebilir. 


Yangın sigortalarında ihtiyari poliçelerin bedelleri çok 
uçuk meblağlar olmadıkça, yerel şirketler arasında 
paylaşılabilir olması ile bu gibi risklerin yurtdışındaki 
şirketlere satılmadan, sigortacılık terminolojisinde 
koasürans (müşterek sigorta) olarak adlandırdığımız, 
sigorta şirketleri arasında risk bölüşmesi, dolaylı olarak 
prim bölüşmesi yapılarak bu paraların yurtiçinde 
kalmasını sağlamak ülke ekonomisine bir katkıda 
bulunmaktır. 


Değerli okurlar, umarım yangın sigortalarının 

maddi ve manevi olarak bizleri ne gibi zorluklardan 
kurtarabileceğini sizlere bir nebze olsun 
aktarabilmişimdir. Bu tip poliçeler yaptırılırken yukarda 
bahsettiğim hususlara dikkat ederek , genel ve özel 
şartları detaylı okuyarak teminatların kapsamlarını 
öğrenmek, hangi durumlarda hangi teminatın devreye 
gireceğinin bilincinde olmak sizlerin mutlak yararına 
olacaktır. 


Esenlikle kalın. 


(0392) 444 44 22 | kibrisaltinbas.com 
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EKONOMİ 


2017 YILININ 
ŞAMPİYONU 
BORSA 


Piyasalar 2017 yılını risk iştahının 
yüksek olması nedeniyle rekorlarla 
geçirdi. 


Küresel piyasalardaki coşkulu yükseliş 
ve şirket kârlarındaki artışlar Borsa 
Istanbul'da alımları getirirken hisse 
senetlerinde yüzde 100'lerin üzerinde 
getiriler oluştu. 


BIST 100 Endeksi 100 bin seviyesini 

de aşarak 115.000'e kadar tırmandı. 

Korku endeksi VIX, kasım ayında yılın 
en düşük seviyesi 9.14'e gerilerken yıl 
içerisinde zaman zaman 15'lere kadar 
yükseldi. 


Ancak düşen seyrini koruması küresel 
piyasalarda yükselişi getirdi. ABD 
borsalarında rekor üstüne rekorlar 
kırılırken gelişmekte olan ülkelere fon 
akış devam etti. 


BIST 100 Endeksi yılı yüzde 43 
getiriyle tamamladı. Euro yüzde 
22, Cumhuriyet altını yüzde 19.40 
oranında değer kazandı 


“ŞAKA PARASI” 
BİR AYDA 0400 
DEGER KAZANDI 


Bitcoine benzer şekilde blokzincir 
teknolojisini kullanarak farklı amaç 
ve işleve sahip olan altcoinler 
arasında biri var ki yaratıcısını bile 
şaşkına uğrattı. 


2013 parodi olarak yaratılan, 
maskot olarak Japon shiba inu 
köpeğini kullanan dogecoin, 2010 
yılında ortaya çıkan bir internet 
esprisine gönderme yapıyor. 


Geçen ay yüzde 400'den fazla 
değer kazanan Doge, aralık sonunda 
0.0107 dolara yükselerek en yüksek 
seviyesine çıktı 


Kullanıcıların internetten geleneksel 
finans sisteminden farklı olarak daha 
kolay para gönderebilmesi amacıyla 
kurulan dogecoin 1 milyar dolar 
piyasa değerini aşarak 1.17 milyar 
dolara ulaştı. 


Dogecoin kurucusu Jackson 
Palmer ise bunun kriptoparalardaki 
boşluğun seviyesini gösterdiğini 
belirtiyor. 2015 yılında ekipten 
ayrılan Palmer, “Kripto paralardaki 
boşluk ortaya çıktı” ifadelerini 
kullandı. 


BİTCOİN 
ÇİN'DEN 
KAÇIYOR 


Çin'in kripto paralara getirdiği 
kısıtlamaların bitcoin madencilerine 
sıçramasıyla bu sektördeki bazı 
oyuncular faaliyetlerini ülke dışına 
taşımaya başladı. 


Çin'in en büyük iki bitcoin 
madenciliği birliğini işleten Bitmain, 
bölgesel ana merkezini Singapur'a 
taşıyor. Şirketin ortak kurucusu 

Wu Jihan, verdiği bir röportajda, 
Bitmain'in ABD ve Kanada'da 

da madencilik faaliyetlerinde 
bulunduğunu belirtti. Dünyanın en 
büyük üçüncü madencilik havuzu 
olan BTC.Top ise Canada'da bir tesis 
kuruyor. 


Çin politika yapıcıları, geçtiğimiz 
yıl, coinlerin halka arzına yasak 
koymuştu ve yerel piyasaların 

sanal para işlemlerine son vermesi 
yönünde çağrıda bulunmuştu. 

Bu hafta ise ülkede bitcoin 
madenciliğini caydırıcı nitelikte yeni 
tasarılar oluşturuldu. 


BTC.Top'un kurucusu Jiang Zhuoer, 
verdiği bir röportajda, “Kanada'yı, 
görece ucuz maliyeti ile birlikte 
ülkenin ve politikalarının istikrarı 
sebebiyle seçtik” dedi. 


BANKALAR HEDiYE 
VERMEK ICİN 


ŞiFRE 
HESAP » 


KART BiLGiSi 
İSTEMEZ. 


BANKALARARASI 
KART MERKEZİ 


BORSADA 
EN ÇOK DEĞER 
KAYBEDEN 5 HİSSE 


Piyasalar, volatilitenin yüksek, 
siyah kuğuların çok, sürprizlerin bol 
olduğu bir yılı daha geride bıraktı. 
Yıl içinde herkesin gözü - kulağı 
dolardaydı. 


Borsa İstanbul, yıl içinde 29 
defa kapanış rekor kırarak yılın 
tamamında yüzde 47.6 yükseldi. 
Ancak bazı hisseler yatırımcısını 
güldürmedi. İşte en çok düşüş 
kaydeden 20 hisse: 


5 - Net Holding - yüzde 27,54 


4 - Prizma Press Matbaacılık - yüzde 


30,47 
3 - Avrasya Petrol - yüzde 35,38 


2 - Boyner Perakende Yat. - yüzde 
48,20 


1 - Temapol Polimer Plastik - yüzde 
49,20 


60 


APPLE'A 
1 TRİLYON 
DOLARLIK DAVA 


Apple'ın iPhone'ları bilerek 
yavaşlattığı haberi 2017 yılının 
sonlarına damgasını vurmuştu. Bu 
haberin ardından şirkete ilk kişisel 
dava ilerleyen günlerde açılmıştı. 


Ancak şirket, son zamanların en 
büyük tazminat davası ile karşı 
karşıya. iPhone'ları kasıtlı olarak 
yavaşlatan Apple'a 1 trilyon dolarlık 
dava açılıyor. 


Violetta Mailyan ve bir grup avukat 
ise Apple'a açtıkları davada rekor 
bir tazminat talebinde bulundu. 
Mailyan, cihaz yavaşlatma sebebi ile 
Apple'dan 999,999,999,000 dolar 
(yaklaşık 4 trilyon TL) talep ediyor. 


AV RUHSATLARI 
ARTIK 
128 TL 


Bakanlar Kurulu, 1 Ocak 2018'den 
itibaren av ruhsatlarının 128 TL ve 
av ruhsatı suretinin 20 TL olmasını 
kararlaştırdı. 


Resmi Gazete'de yayımlanan karara 
göre, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını 
Düzenleme Yasası uyarınca yapılan 
düzenleme ile daha önce 116 TL 
olan av ruhsatı 12 TL, daha önce 
18 TL olan av ruhsatı sureti de 2 TL 
arttı. 


EMNiYET $ 
JANDARMA, SAVCI 
TELEFONLA ARAYIP 
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VE- 
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KART BiLGiSi 
BTEMEZ , 


BANKALARARASI 
KART MERKEZİ 


Karşıyaka'da Satılık 
Geleneksel Mimarili 
441 Taş Evi 


299,999 STG 


Girne Alsancak Bölgesinde 


Ersan meridizs 


Fraser Meridies 
05338382978 
05338805580 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


Deniz Dağ Manzaralı Lüx Villa 
Serap Yücetürk 
05338202055 


,000 STG 


İlanı detaylı incelemek için; 


OR kodu okutunuz 


KUMSAL EMLAK 


Kumsal Emlak 
05338800084 
05338800085 


Boğaz'da 
, Satılık 
İkiz Villa 


Ilanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


içi 
6*1 Villa 


Salih Fenercioğlu 
05488587001 


329,286 US 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 
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“1988'den beri Kalitemizi artırarak, daha konforlu 


ve sevgi dolu mekanlar yaratmak için çalışıyoruz." 


VİLLA İLANLARI seimsmsen 


Doğanköy'de Satılık Yenikent'te Satılık 4-4-1, 
Pei Havuzlu Villa HAZİNE 420 metre kare Villa 
Ferhun Köksoy EVLER Esra Şerebet NOVEST 
05428727720 05488844404 


350,000 STG 7, 3 EU USI 000 ST 719, 1 EURO / 237,086 USD 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


ak 
ROYAL 
ESTATES 
Landmark Estates Royal Estates 
03928160963 03928150710 
05488665600 05338454215 


Alsancak'ta Mükemmel Dağ Ve 
Deniz Manzarali Kapali Garaj Ve 
Özel Havuzlu 4-1 Villa 


Esentepe'de 3 Yatak Odalı 
Yüzme Havuzlu ve 
Full Eşyalı Satılık Villa 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
GR kodu okutunuz 


SANAL TUR 
ÖZELLİĞİ 


Ev bakmak başka, 360' sanal tur özelliği 
ile ev bakmak bambaşka. Yerinizden 
kalkmadan gayrimenkulleri gezebilirsiniz 


Kıbrıs 
| Emlak 
Vel erbezi 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


GOLDEN 
10 Global Real 


RE/MAX Golden 


Estate 
ii 03928155885 
Alsancak'ta 03928153474 Bekir Mak dali 03928156137 
3 Yatak Odalı Villa 05488662666 İk eni 


139,950 STG / 714 5 EURO / 18 SE 750.000 STG/3 25 987 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


Me 'ALKIN GROUP 


Yalkın Emlak 


Esentepe'de Eğ eni Hamitköy'de 
341ve441 Müstakil Villa 
Villalar Ender Meta 

05338411617 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


EMLAK. 
SEKTÖRÜNÜN 


ILK VE TEK 


HABER 
PORTALI 


Bilinçli yatırımcı araştırarak karar veriyor. Yeni konut projeleri ve inşaat 


fırmalarından haberler, emlak profesyonellerinden yatırım önerileri 


Kıbrıs Emlak Merkezi'nde. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


ERA H&B www.kibrisemlakmerkezi.com 


Er 


Ty 


Girne Merkez'de Satılık 
241ve3$1 Daireler 
Hüseyin Sadeghi 
0548 851 78 10 


Girne Karmi'de 
Muhteşem Lüks Villa 


Gizem Kemaler 
0533 888 77 70 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


Girne Merkez'de 2-- 1 


Girne Edremit'te Yatırımcıya 
Özel Fırsat Türk Koçanlı Daire 
Musa Demir Berrak Gül 


0548 854 7810 0548 852 7810 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


KURUMSAL 
FİRMALAR 


GÜVENLİ 
PORTAL 


Merdivenaltı emlakçılara 'dur' dedik. Bu sitede 
herkes değil, sadece güçlü 
fırmalar ve gerçek emlak profesyonelleri var. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


DAİRE İLANLARI imam 


m 1G Global Real Estate 
Lefkoşa Gönyeli'de 03928153474 


Gazimağusa Karakol'da 
Satılık 3--1 Daire MN Satılık 05488662666 
Salih Fenercioğlu Ss ART Daireler 


05488587001 


000 S 


59,895 EURO / 69, 


a 


Ilanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


fraser meridizs | 
Fraser Meridies 
05338382978 
05338805580 ölsesi" ü 
Girne Merkez'de le e Tüm çoLpuerL 
Satılık 3-4-1 asral çi 3 si aire KER 
i sra perebei 
nl 0548 884 4404 NOVEST 


75,000 STG / 893,€ 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OLUMSUZ 
ILANLARA 


SUN 


Kıbrıs Emlak Merkezi'nde ölümsüz ilanların yeri yok, 3 yıl önce yüklenen 


ve unutulan ilanlar bulamazsınız. 


Her ilanın 60 gün süresi var. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


PENTHOUSE lenin 


Lefkoşa Ortaköy'de Satılık COLDWGLL Gelibolu'da Satılık 
Lüks Penthouse BAR 241 Penthouse 
İlhan Öze Hasan Efe 
05338730968 NOVEST 05338632573 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


a İlanı detaylı incelemek için; 
Dr : GR kodu okutunuz 


Landmark Estates 
03928160963 
05488665600 


Penthouse Ortak Havuzlu, Full Eşyalı 


Nejmi Sıddık Satılık Penthouse 
05338614298 


Girne Merkez'de 34-1 Satılık E Lapta'da 3 Yatak Odalı, 


85,000 STG /434,070TI 3,059 EURO / 131,649 USD 


İlanı detaylı incelemek için; İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz OR kodu okutunuz 


HATALI 


İLAN 
BİLDİRİM 


ÖZELLİĞİ 


Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Hatalı 
olduğunu düşündüğünüz ilanları anında 
bildirebilirsiniz. Bu özellikte de yine tekiz. 


Gir 


WWW. kibrisemlakmerkezi. com 


Merhezi 


KIBRIS EVLERİ 


7 Landmark Estates 
03928160963 
05488665600 


Girne Ozanköy'de 
Satılık 3-4-1 
Geleneksel Kıbrıs Evi 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


Bellapais'te Ticari ve Arsa 
Değeri Taşıyan Köy Evi 
Firyuza Narkabulova 
0533 8837001 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


İskele Kumyalı'da 
Satılık 24-1 Kıbrıs evi 
Salih Fenercioğlu 
0548 887 48 50 


Ilanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


Landmark Estates 
03928160963 
05488665600 
Girne Bellapais'te 

Satılık 

Geleneksel Kıbrıs Evi 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


KUR 
HESAPLAMA 


DERDİNE 


SUN 


Sadece sterlin değil, 4 para biriminde 
gayrimenkulün fiyatını gösteriyoruz. 
Kolay hesap, pratik emlak portalı.. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


SATILIK OTEL VE CASINO 


Ne nun GROUP 


Yalkın Emlak 
05488644001 
05338517636 


Girne'de 250 Odalı 
Satılık Hotel ve Casino 


400,000,000 STG / 1,920,760, 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


10 Global Real Estate 
03928153474 
05488662666 


Girne Karaoğlanoğlu'nda 
Satılık Hotl&Casino 


39,400,000 STG/ 189,387, 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


Kfrastr meridigs 
Fraser Meridies 
05338382978 
05338805580 
Alsancak'ta 
Çalışır Durumda 
Turistik Tesis 


000 STG 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


Yalkın Emlak 


05488644001 
Girne'de Satılık 05338517636 
5 Yıldızlı 
Hotel&Casino 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


yk ARSALAR 


Yalkın Emlak 
05488644001 
Karşıyaka'da Su ve Elektriği 05338517636 
Çekilmiş, Villa Yapımına Uygun, 
Ana yola Yakın Arsalar 


Gönyeli'de Türk Malı 3 Kat -m. 
Apartmanlık Satılık Arsa 


Nejmi Sıddık 
0533 861 4298 KUMSAL EMLÂK 


Ilanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İskele Long Beach'te 


Yenikent Gönyeli'de 


Satılık Türk Koçanlı Arsa SANKER'S Satılık Arsa 
Engin Soykal Osman Uygun 
05338620916 NOVEST 05488587002 


54,000 STG 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


PROJELER ——— 


Tunalı Viva 


* 
03924445277 (302) / 05338263760 


Kıbrıs Town Projesi, Girne'nin en ü 
güzide plajı olan Yavuz Çıkarma 

Plajı'na ve diğer plajlara 5 dakika KIBRIS 
yürüme mesafesinde ve Kıbrıs'ın ilk DEVLLOPMENTS 
Milli Orman Parkına komşu. Ayrıca 


03928160672 / 0392252772 


Lefkoşa'nın merkezinde, e 
Küçük Kaymaklı'da yükselen di N ALI 


projede kalite ve üst düzey İNŞAAT 
yaşam konforunu bir araya Lei 
.. geldi.5 katlı apartmanda 2 


adet havuzlu penthouse OEM 4 farklı konut tipiyle dikkatleri 
bulunuyor. üzerine çekiyor. 

PE Proje hakkında detaylı bilgiye 
Proje hakkında detaylı fek: sahip olmak için; OR kodu 
bilgiye sahip olmak için; okutunuz. 


OR kodu okutunuz. 


Kösezade Hamitköy Villaları 


03924443330 / 03922271661 03924444000 / 03923653444 ya 
y . 
Proje Hamitköy bölgesinde pa A, Kent Plus Projesi şehir'e yakı, hi T e 
jesi şehir'e yakın şehir i T 
ve Türk malıdır. KOSEZADI /A dışına konumlandırılmış bir projedir NorthemLAND 
( >TION 788 APA 
341, 210 metre kare arası 4 Sessiz Sakin huzuru bulacağınız yer. 


duplex villa bulunmaktadır. 
z İİ P Proje hakkında detaylı bilgiye sahip 
Proje hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için; GR kodu okutunuz. 


olmak için; OR kodu okutunuz. 


Silent Hill Homes 


Emtan Concept 


0533 8811949 / 0392 4442766 


03928154743 / 03928153745 


Girne'nin merkezinde 
muhteşem manzarasıyla yeni EMJAN 
bir rezidans yaşamı sizler için 

yükseliyor.Proje North Block 
(A blok), South Block (B blok) 
olarak adlandırılmış 2 ayrı 
bloktan oluşuyor. 

Proje hakkında detaylı bilgiye 
sahip olmak için; OR kodu 
okutunuz. 


Proje, Girne'nin batısında 
gelişime ve yatırıma açık, 
değer katacak Lapta'nın 
kalbindedir. Topalm 5 blok ve 
30 daireden oluşuyor. 


Proje hakkında detaylı 
bilgiye sahip olmak için; 
OR kodu okutunuz. 


Şifa Villaları-3 


05338776695 / 03922232929 05488587001/ 03924449299 


Gazimağusa Çanakkale Bölgesi'nde yer (©) 

alan proje 14 konuttan oluşuyor. Teslim 

tarihi 30.03.2018. Amı Koza 
GEMERE) 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmak için; OR kodu okutunuz. 


Gönyeli'nin en güzel yerinde tam müstakil 4 
Türk malı villalar. l 


220 metre kare olan villalar Aralık Şira 
2017'de teslim ediliyor. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmak için; OR kodu okutunuz. 


Kızılay Sok. No: 1 Yenişehir - Lefkoşa KKTC * Tel: 490 392 2280682 * E- Posta: infoğphacıslihomes.com. 


KARAMAN SİTE 5 
£ 53.000 


800m0 
7 yölak odan 

Yatak odalarında sürme kapılı durar detapları 

Yutak odanı, sakın hol ve mutlak emerler karo mazaa 
Tüm odalarda bol miktarda elekink gru Salanda televizyon 
ve telefo prizler 

1 banyo bulunmakla ve yer Göemeleri sera 

Hazır muslak 

Kondorda çamaşı makiresi yeri, 

Tüm dışa bakan kapı ve pencereler akımanyusm çif cam 
Apariman gerine lerkom satar 

Zar hatla her düreye a park yar 

Burc Sun halt pa ve elektirk mater kudlarılmış 
ohup, yıların verdiği M Hacı Ah Lidya dersyii 
hltesiye. 


CAMELOT 
VİLLALARI 
£ 195.000 


“Camelot Villaları 
710 mm kapalı alan ve Sem term app olan vlalarımız Bad 
e Taymalı Yüzme Havuzu de Kuzey Kab ın ince Görne'ten 
sancak çesirde yaz kıp Glyrabdeceğını çimende, 

ve ulama elemler hazır vilalar anahtar tesimuna hazır 
açlar bakiyor 


Özetikler: 

“Camekot Vilları 3 yatak odu olup ebeveyn yatan odasında, 
banyo WC ye sahıp, 

Tüm yata odalarda sürme kapılı duvar deal ve yer 
Böyerreleri aranı! pare 

Hazır mutlak ve modern ankasire beyaz eyyal (Dundulabı 
Bulayık makinesi, çamaşı! makes. ocak tır, davkambaz) 
Binanın da ceçiheler scığa ve soğuğa karşı özel 
olasıyonlu. ve merkez etme soğuma slerme Bulmak 
PVO çin cam karalı kaşı ve pencereler 

verter doğa bey marmar 

Yere görü 10 tonlu su deposu ve herolar su motoru 
Biri Suret Karl df ve elekrik maizemes, Mamma. 
olup, yarn verdiği M Maca Al Las İnşaat deneyimi 
kaitesiyle 


KRİSTAL VİLLA 
£ 195.000 


Kristal Villaları 220 m! 
220 m kapalı alar ve 4S yaran sahip olan vlalarımız Bad 
m Taşmah Yüzme Havuzu il Kuzey Kabr'ın nemi Gerernin 
Alnancak #çesınde yaz hş oluratılecerriz çinde 

ve kelam teştemden hazı vala aralar besine MAZI 
saheolerini bektyor 


Özetiikler 

ri Vikaları 3 yatak odak olup ebeveyn yatak orna 
banyo ye sahap, 

Tüm yatak odalarında sürme kağıh dürar dolaplı ve yer 
Söryameleri larnunanı parke 

Hazır mutfak ve modem ankastre beyaz evyalı (Burdctabı 
bulaşık makınası çamaşır muhanesi cak, hirın, davlumbaz) 
Binanın dış ceçheler cağı ve soğuğa karşı özel 
olasyonlu ve merke ısıtma-soğutma atarı bulunmakta 
PVC. çın cam karclayı kapı ve pencereler 

Yerler doğal baj mermer, 

Yere gömülü 10 tonluk su depenu ve hidrofor tu motoru 
Birmes Sın kate inşaat ve elektrik malzemesi kularılmış, 
clup. yarn verdiği M Maca Al LA İngaat deneyimi 
iaineiye, 


KARMİ VİLLA 
£ 195.000 


Karmi Vikaları 
210 m kapalı lan ve 4? açık karası olup, toplam 255 
alanı pa ediimş bu wlalar Beşparmak dağlarının eteğinde 
şehirden uzak dağayla ç 158 yaşamak mteyenier beklıyor 


Özetikler 

Zemin katta giriş holü. salon, gündelik oda, muttak, yermek 
odası çamaşırlık. bar adet WC terasta bulumakta, 

“Üst katta hi, gl, 3 yatak odan, terms ebeveyn yatak 
odasına bağı bir adet Banyo, WE ve diğer yatak odalarına 
00 bu ade Banyo WC 
“Brnanın dış cepheler 3 0m kalrlığında bacağa ve soğuğa 


HAYAT 
APARTMANLARI || 
£ 85.000 


1 banyo ve 1 WC buurmakta ve yer döşemeleri seramık 
160 mik dasrelerin ebeveyn yatak odana özel WC Banyo 
Hazır muztak ve madam ankastre beyaz eşya (Buzdolabı 


up. yıların verdiği Nİ acı AM LAS İrmet 
kaitesiye 


HAYAT VİLLALARI 
£ 198.000 


Hayat Apartmanları 130 m? 
Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefoşa Yenikeni bölgesinde 
bulunan Hayat apartmanlar sizlerle hayal bulacak 


Hazır mutfak ve modem ankastre bayaz eşyalı (Buzdolabı 
bulaşık makınesi çamayır makinesi, ocak, re, davlumbaz) 
Tüm dışa bakan kapı ve pencereler PVC çın cam, 


olup, yarn verdiği M Hacı Al LA İnşaat deneyimi 
alter 


PASTANELER 


www.petekpastahanesi.com 


FABRİKA GAZİMAĞUSA ŞUBE İSKELE ŞUBE 


/ a 
HİÇ BU KADAR © 
KEYİFLİ OLMAMIŞTI 


Türk Hava Yolları'ndan İstanbul'da bekleme süresi 7 saat ve üzeri olan 
Business Class yolcularına çok özel bir hizmet: 


Istanbul Bosphorus Experience 


Özel tekneler ile eşsiz bir Boğaz turunun ardından 
Çırağan Palace Kempinski'de unutulmayacak bir yemek, 
Türk Hava Yolları Business Class yolcularını bekliyor. 


Siz de özel fiyatlarla bu ayrıcalıktan faydalanmak isterseniz 
bosphorus.turkishairlines.com'u ziyaret edebilirsiniz 


TURKISH 
AIRLINES 


